
Ledenbijeenkomst Zwolle

23 november 2024

Moedig op weg 

Meerjarenvisie 2025 e.v.



Programma 10.00 - 15.00 uur

10.00-10.05  Welkom Annemieke Floor 

10.05-10.45 Interactieve presentatie Annemieke Floor

10.45-11.15 Koffie/thee pauze 

11.15-12.00 Interactieve presentatie vervolg Bestuursleden

12.00-12.45 Lunch

12.45-14.30 Workshops Diverse moderatoren

14.30-15.00 Afsluiting

15.00- Koffie / thee
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De samenleving is voortdurend in beweging. 

Daarom hebben we mensen nodig die liefdevol levenin 

verbondenheid met alles wat leeft.

Met passie, talent, kennis en kunde van iedereen die wil 

bijdragen, kunnen we ons religieus-humanistische 

gedachtegoed sprankelend en springlevend houden.

Ons doel is om liefdevol leven te wekken in hoofden en 

harten van iedereen, zodat we samen in beweging komen en 

actief  bijdragen aan een liefdevolle wereld. 

Het grote verhaal van liefde verder brengen



Grondslag
van ons
geloof

Wat bezielt ons
De schepping ervaren we als een niet te bevatten mysterie, dat ons met ontzag vervult. We 

beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel.

Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als 

gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt.

We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot 

uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Vanuit dat besef  willen we zin aan ons leven 

geven.

Als we het woord God gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan dat wat ons 

overstijgt en ontroert om zo, binnen de menselijke werkelijkheid, ruimte te maken voor het 

onzegbare.

Wij ontlenen vertrouwen aan het vermogen om in alle levensomstandigheden een liefdevol 

mens te zijn of  opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft ons moed in het eigen leven 

waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit beleefbaarte maken.

We voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor deze waarden en willen in liefde werken 

aan een (mens)waardige wereld. Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft zin aan ons 

bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk.

Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op generatie overdragen.



Religieus-humanisme

Een levenshouding waarbij de mens wordt 

ervaren als (relatief) vrij in zijn denken en 

handelen, als verbonden met en betrokken op 

de wereld en de kosmos om zich heen, en als 

strevend naar een zinvol persoonlijk leven en 

een humane samenleving. Hierbij wordt 

inspiratie gevonden in verschillende 

levensbeschouwelijke bronnen en tradities. 

(Uit: Bosbeekje of  brede rivier: Van humanistisch christendom naar religieus humanisme, Jos de Wit)



We creëren plekken 

waar mensen elkaar 

inspireren om samen in 

liefde de aarde te 

bewonen.

Onze missie

Waar we voor staan



Onze visie Waar we voor gaan (1)

Wij zijn een levendige, inclusieve beweging van 

mensen waar vrijheid in denken en 

verbondenheid centraal staan. 

Op verschillende plekken vormen we met steeds 

meer mensen gemeenschappen waar iedereen zich 

welkom en veilig voelt, in openheid levensvragen 

kan bespreken en steun vindt in momenten van 

vreugde en verdriet. 



Onze visie Waar we voor gaan (2)

We maken onze religieus-humanistische grondslag 

meer zichtbaar en beleefbaarin de samenleving. 

Zo bouwen we aan een betere wereld voor alles wat 

leeft waarin gelijkwaardigheid, hoop en vertrouwen 

voorop staan, ook in moeilijke tijden. 

Samen met andere mensen van goede wil laten we 

een verbindend geluid horen dat inspireert en 

uitnodigt actief  bij te dragen aan een liefdevolle 

wereld. 



We hebben iedereen nodig om onze visie te bereiken



Onze ambities

1. Onze religieus-humanistische boodschap 

versterken en breder delen

We laten onze religieus-humanistische boodschap meer, sprankelend 

en met trots horen in de samenleving. In deze boodschap focussen 

we ons op liefdevol handelen en betrokkenheid bij de maatschappij.



Onze ambities

2. Geestelijke zorg revitaliseren

We revitaliseren en verdiepen de geestelijke zorg, met aandacht voor 

zowel inspiratie als persoonlijke nabijheid. Daarmee spelen we in op 

de behoeften van mensen naar zingeving en antwoorden op 

levensvragen. 



Onze ambities

3. Meer mensen samenbrengen

We brengen meer liefhebbers van religieus-humanisme samen en 

vormen nieuwe levendige, inclusieve gemeenschappen, gericht op 

interactie en langdurige relaties.



Onze ambities

4. Meer ontmoetingsplekken creëren

We creëren meer veilige ontmoetingsplekken die aansluiten bij de 

behoeften van huidige en nieuwe liefhebbers. We zorgen voor 

spreiding en zichtbaarheid van deze plekken.


