
 

 

Oom Apostel schrijft dat het veel  
uitmaakt dat je leert vrienden maken en 
deze te behouden. Hoe doe je dat? 
 
Maak ‘het zoutvaatje’ en stel de  
volgende vragen: 
Hoe doe jij vriendschap? 
Hoeveel keer?  
Waar kies je voor?  
Lees hardop wat er staat en vraag vind 
je het goed wat er staat of kan er ook 
wat anders staan?  
Er is 1 vakje leeg om zelf in te vullen. 
 
 

‘Zoutvaatje’ vouwen 

 

Draai nu het blaadje om met de  
afbeelding naar beneden. 
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  ‘Ik wil voor de vrede kiezen’ 
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