
VREDE VERBINDT OVER GRENZEN
Doeblad bij weekbrief nummer 28 en 29

Wanneer we elk mens als gelijkwaardig zien voel je je verbonden en verantwoordelijk voor 
een menswaardige wereld! Laten we elkaar bemoedigen in het doen van vrede en het telkens 
schenken aan een ander!

Ben jij weleens een grens overgegaan 
om vrede op te zoeken? Welke? 

Wat betekent vrede voor jou?

Hoe kun je een ander helpen 
in het doen van vrede?

Wat kan jij doen om de wereld 
lee�aarder, beter te maken?

Tip: Kies elke week een vraag uit en schrijf of teken het antwoord in een van de duiven. Versier je eigen duif en 
knip hem uit. Maak samen met de gemeenschap een slinger van vredesduiven en zie de slinger van vrede elke 
week groeien. Voorbeeld ->


