


Kerstavond ... Buiten valt de schemering snel, het
wordt donker. Juist dan is het goed om te weten dat er
plekken zijn waar licht brandt, waar je welkom bent.
Waar mensen samen zingen over hun verlangen om
liefde en hoop te brengen.

Kerst vertelt ons het verhaal van de geboorte van een
mens die liet zien hoe ieder mens het licht van liefde
kan zijn. Hoe doe je dat? Hoe houd je je hart zacht?
Deze avond bemoedigen we elkaar in het geloof dat
vrede op aarde ook in onszelf begint. De verhalen en
de muziek helpen ons daarbij: ze vormen een spoor
naar vrede, naar verbinding en hoop.

ledereen is welkom om dit samen te beleven.
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Kijk voor locatie en tijd op
apgen.nl/kerst




