
Jaarthema 2026 
Verbindingskracht



Steeds meer mensen zoeken naar houvast, richting, hoop 
en betekenis. Want we leven in een tijd vol onzekerheid, 
verdeeldheid, individualisering en ongelijkheid. Wij 
geloven, juist nu, in de kracht van verbinden. We geloven 
dat het leven betekenis krijgt als we in verbinding staan 
met elkaar en het grotere geheel. Verbinding is voor 
ons een bewuste levenshouding die om inzet, om lef en 
compassie vraagt. Verbinding, in welke vorm dan ook, 
versterkt mensen, geeft hen hoop en houvast en verrijkt 
hun leven. 

Het Apostolisch Genootschap wil in 2026 die ver- 
bindingskracht nog meer zichtbaar en concreet maken – 
in woorden en daden, in rituelen en in maatschappelijke 
betrokkenheid, in persoonlijke groei en het vormen 
van gemeenschappen en nieuwe community’s. Het 
jaarthema Verbindingskracht ondersteunt onze ambitie 
om als genootschap open in de samenleving te staan en 
het is de boodschap van de campagne die in 2026 start.

Het jaarthema is verdeeld in vier kwartalen, elk met drie  
subthema’s die gebruikt kunnen worden voor vieringen, 
gesprekskringen, lezingen, ontmoetingen en  
maatschappelijke initiatieven.

Meer informatie vind je binnenkort op apgen.nl/
jaarthema2026. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? 
Mail dan naar Emmy: ebregman@apgen.nl



(Re)connect 
– opnieuw 
verbinden 
1e kwartaal (januari, februari, maart)

Er zijn grote verschillen in onze samenleving, er is 
onbegrip, wij-zij-denken en wantrouwen. In de media 
en politiek wordt verdeeldheid versterkt in plaats van 
overbrugd. Veel mensen trekken zich terug in hun eigen 
bubbels, ervaren eenzaamheid en lijden door verbroken 
relaties. Nabij zijn, luisteren, met nieuwe ogen kijken 
en compassie tonen, zijn dan liefdevolle tegenkrachten  
waarvoor je bewust kunt kiezen.  

Luisteren en met nieuwe  
ogen kijken - naar de ander  
Onbekend maakt onbemind. We vinden vaak veel  
van elkaar. Maar wie is die (vreemde) ander eigenlijk?  
Welk beeld heb je van hem of haar gemaakt? En ben je 
bereid dat beeld bij te stellen? Luisteren zonder oordeel 
maakt ruimte voor verbinding. Het is een vorm van 
onvoorwaardelijke aandacht die om afstemming op 
de ander en empathie vraagt. Kun je met nieuwe ogen 
kijken naar de ander? En naar jezelf? Wat doe je met je 
eigen angst voor het vreemde?

Moed en openheid - als het 
spannend wordt
In een tijd van verdeeldheid en maatschappelijke 
verharding is elkaar nabij zijn een daad van moed.  
Hoe ben je nabij wanneer het schuurt tussen mensen, 
in je buurt, op het werk, thuis? Wat doe je als je zelf 
geraakt of geprovoceerd wordt? Pantser je je met  
boosheid, wantrouwen en cynisme? Hoe kun je weer 
open worden?  Wat heb je daarvoor nodig? 

 

Compassie – bij eenzaamheid 
en gebrokenheid
Soms raken we in het leven de verbinding met onszelf 
kwijt. Bijvoorbeeld doordat we maar doorrennen. Of 
door schuld, schaamte, prestatiedruk of veranderingen 
die ons van ons stuk brengen, zoals verlies of ziekte. En 
soms raken we de verbinding met onze naasten kwijt, 
met familieleden, je partner, collega’s of vrienden. Door 
een scheiding of een verschil van mening. Dan ervaar je 
gebrokenheid en soms eenzaamheid. Compassie met 
anderen en met onszelf kan de weg vrijmaken om de 
verbinding te herstellen. 

1.

Palmzondag



Community –  
een gemeenschap 
zijn
2e kwartaal (april, mei, juni)

Steeds meer mensen zijn niet (meer) aangesloten 
bij vaste gemeenschappen of levensbeschouwelijke 
verbanden. Tegelijk groeit het verlangen naar plekken 
waar mensen elkaar nabij zijn, plekken van betekenis, 
plekken met rituelen. Hoe kunnen we samen  
gemeenschappen bouwen – in alle mogelijke  
vormen? Hoe creëren we dynamische oefenplaatsen 
voor verbondenheid, ondanks of juist met onze  
onderlinge verschillen?

Ruimte, tijd en aandacht 
Als onze aandacht bij ons mobieltje is en onze tijd 
wordt opgeslokt door het kijken naar series: hoe komen 
we dan überhaupt aan samenleven toe? Door ruimte 
te maken en aandacht te geven kan er weer verbinding 
ontstaan. We krijgen oog voor wat er om ons heen 
gebeurt, hoe ons lichaam voelt, wat het seizoen is, wie 
er op ons pad komt. We kunnen ons weer verbinden 
met onszelf en met anderen.

Ruimhartige gastvrijheid
Wat maakt dat je je welkom voelt als je ergens nieuw 
bent? Voel je je een gast, een vreemde of een gelijke? 
Gastvrijheid vraagt van je om je te verplaatsen in de 
ander, om belangstelling te tonen, om ruimte te maken 
voor de ‘vreemde’ en je hart open te stellen. Op veel 
plekken ontstaan ontmoetingen tussen mensen met 
verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld op een 
burendag, tijdens gesprekswandelingen of interreli-
gieuze vieringen. Hoe maken we die ruimte ook binnen 
onze gemeenschappen en onze community’s?

Rituelen – en andere hulp  
bij verbinding
Rituelen kunnen ons helpen om ons verbonden te 
voelen. Elkaar bij binnenkomst een hand geven of 
de rondgang: de vertrouwde handelingen zetten 
ons op het juiste spoor. Dit geldt ook in het dagelijks 
leven: samen iedere ochtend koffiedrinken of je kind 
voorlezen voor het slapengaan. Het lijkt klein, maar het 
bouwt aan iets groters. De herhaling, het ritme, en onze 
trouw scheppen de onzichtbare draden die je met de 
ander verbinden. Welke zichtbare handelingen, welke 
symbolen en nieuwe vormen en rituelen kunnen de 
verbindingskracht versterken? 

2.

Pasen



Wereldwijde 
verbondenheid

3e kwartaal (juli, augustus, september

De aarde die we delen, het eten op ons bord en de 
kleding die we dragen: alles getuigt ervan dat we 
wereldwijd verbonden zijn, over grenzen heen. We zijn 
deel van het grotere geheel: verbonden met de natuur 
en met alles en iedereen die daar deel van uitmaakt. 
Wereldwijd en dichtbij staan verhoudingen op scherp. 
Oorlog, migratie, klimaatverandering, ongelijkheid in 
inkomen en kansen vragen om ons morele besef én om 
onze daden. Om een dagelijkse keuze voor rechtvaar-
digheid, dialoog, vrede en verzoening. 

Sociale gelijkwaardigheid en 
mondiale solidariteit
Onze verbondenheid met de wereld is niet alleen in 
woorden zichtbaar, maar vooral ook in ons handelen. 
Op 1 juli herdenken we de afschaffing van de slavernij 
met het vieren van Keti Koti, wat ‘ketenen verbroken’ 
betekent. Maar ook vandaag de dag laten we nog 
mensen onder slechte omstandigheden voor ons 
werken en consumeren we meer dan de wereld aankan. 
Hoe brengen we solidariteit in de praktijk? Ook in onze 
directe omgeving kan ongelijkheid voelbaar en zicht-
baar zijn. Wat kun je bijvoorbeeld doen aan armoede of 
discriminatie in je directe omgeving? Door solidariteit 
en gelijkwaardigheid in de praktijk te brengen, groeit 
onze verbindingskracht en tillen we elkaar op.

Veelkleurigheid -  
deel van het geheel zijn
We zijn deel van een groter geheel, van een onmetelijk 
heelal dat je doet duizelen en van een aarde die verwon-
dering oproept door de rijkdom aan soorten, kleuren, 
seizoenen en levensvormen. In de natuur zien we dat 
alles met alles samenhangt en dat verschillen een verrijk- 
ing zijn. Deze biodiversiteit neemt af en het evenwicht 
raakt verstoord. Hoe nemen we onze verantwoordelijk-
heid? Hoe gaan we om met onze eigen menselijke  
diversiteit: omarmen we onze onderlinge verschillen?

Vrede en verzoening
Vrede vraagt om oefening: in relaties, wijken, scholen, 
gemeenschappen. Juist in de Vredesweek willen we 
onze verbindingskracht inzetten. Door de dialoog op 
te zoeken in situaties waar de spanning oploopt en 
bruggen te bouwen waar dat kan. Hoe oefenen wij als 
gemeenschap de taal van verzoening? Wat doet het 
met ons als we zelf vergeven worden, vrede ervaren 
met onszelf en met anderen?

3.

Pride

Vredesweek



Verbindings-
kracht

4e kwartaal (oktober, november, december)

We mogen vanuit liefde, vertrouwen en verwondering 
leven. Dat geeft moed en kracht om ons te blijven 
verbinden: met onszelf, met anderen en de wereld.  
Ook en juist als het niet gemakkelijk is. De waarden 
die we hebben meegekregen willen we, in onze eigen 
vorm, weer doorgeven. Zo groeit de ziel van een 
gemeenschap en kan hoop de vrucht van liefdevolle 
verbondenheid worden. Die zachte kracht maakt 
toekomst mogelijk – ook en zelfs in deze tijd. 

Vertrouwen en verwondering
We verwonderen ons over het grote geheel en dat 
we daar deel van zijn. En we hebben vertrouwen in 
de kracht die in het leven zit en dus ook in ons. Dit 
vertrouwen kan onze vaste grond, ons thuis, zijn. Hoe 
verbinden we ons aan die basis? En als we, in figuurlijke 
zin, vertrokken zijn of misschien verdwaald, hoe vinden 
we de weg naar dat vertrouwen terug? 

Liefde doorgeven
We zijn onlosmakelijk verbonden met de mensen die 
ons voorgingen. Wat heb je meegekregen? Wat laat je 
los en wat geef je door aan de volgende generatie? Hoe 
vertaal je ‘liefdevol leven’ in woorden, daden, rituelen en 
verhalen? We eren het verleden. En de toekomst vraagt 
om onze open oren en open harten. Zodat we goede 
voorouders zijn en jonge mensen de ruimte geven 
om hun eigen weg te zoeken. Ze zijn de kiem van de 
nieuwe wereld. 

Actieve hoop
Actieve hoop is een levenshouding. Het is geen naïef 
optimisme, maar een bewuste keuze om te blijven 
zoeken naar positieve verandering en onze eigen 
verbindingskracht in te zetten. Hoop verbindt gener-
aties, tijden en levensverhalen. Hoe maken we hoop 
tastbaar - juist als het moeilijk is?

4.

Kerst


