





Kunnen we met nieuwe ogen kijken, naar de ander
en naar onszelf? Want de vrede kan bij ons beginnen.
Als je vrede kunt zien als iets dat niet bij anderen ligt,
maar bij onszelf dan opent zich een ander perspec-
tief. Dan wordt vrede een besef en een keuze om te
doen wat jij, op dit moment, met wat jou gegeven is,
kunt doen. Een keuze om te luisteren. Om te blijven.
Om elkaar vast te houden, ook en misschien juist als
het schuurt. Om op te staan. Steeds opnieuw. Een
keuze voor vrede op jouw eigen vierkante meter.
Waar je ook bent, wie je op dat moment ook in de

ogen kijkt. Dan kan er iets nieuws ontstaan.



De kracht van zachtmoedigheid en vrede begint in
jezelf, maar reikt verder — naar andere mensen, naar
de gemeenschap, naar de toeckomst. Het is een manier
van zijn waarbij je durft te geloven dat jij ertoe doet,

dat jouw woorden en jouw inzet ertoe doen. Dan

durf je te geloven in die hemel op aarde. Dan leven

we niet alleen in ons eigen verhaal, maar dragen we

ook bij aan het verhaal van een ander. En we dragen

bij aan het grote verhaal van liefde dat steeds weer

door mensen waargemaakt kan worden.




HET LIcHT VAN KERSTMIS

Met Kerstmis klinkt de bede
van hoop op alom vrede.

Het doet de mensen dromen
van ‘t licht dat eens zal komen.
Het licht verdrijft het duister
en schijnt in volle luister.

Z.0 vieren veel culturen

het licht met vreugdevuren

of kaarsjes in de boom

als uiting van die droom.

Dat licht scheen ooit in ‘t duister
en bracht in alle luister

aan herders zo een tijding

van vreugde en van wijding.

De wijzen gaf ‘t de koers aan

en deed hen naar de plaats gaan,

waar Jezus was geboren,
uit wie dat licht zou gloren.
Hij gaf het godd’lijk licht

een menselijk gezicht.

Waar wij nu samenkomen,

en ook van vrede dromen,

dat onmin zal verdwijnen

en ‘t licht weer vol zal schijnen,
kan hoop op vrede leven,

waar wij zelf liefde geven,
vervullen wij die bede

en brengen ‘t licht van vrede.
Zo zingen wij tezamen

van vreed’ op aarde, amen.
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