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Geliefd mens,

We staan op het punt om als genootschap nieuwe stappen te zetten en moedig op weg te gaan.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Heel graag willen we de achtergronden hiervan met u  
en jou delen.  

Iemand vertelde hoe ze kennismaakte met het Apostolisch Genootschap. Ze zocht een plek van 
warmte en oprechtheid en deed op een maandagavond mee met het zangkoor. “Wat ik hier vind,” 
zei ze, “is rust. De wil om goed te doen, gewoon als mens. En het besef dat ik daar niet alleen in sta.” 
Iemand anders vertelde hoe hij door de verhalen in onze diensten herkenning voelde. “Het zijn 
gewone mensen met gewone vragen”, zei hij. “Niks verhevens en tegelijk heel bijzonder. Hier leer  
ik telkens weer dat er kracht schuilt in eerlijk leven en luisteren.” En een andere kennismakende 
beschreef het met ontroerende eenvoud: “Hier mag ik, zonder dat iemand me beoordeelt, elke  
week opnieuw beginnen.”

Zulke verhalen laten zien hoeveel verschil het in persoonlijke levens kan maken wanneer mensen 
elkaar ontmoeten in een gezamenlijk verlangen om liefdevol te leven. Voor ons is dát de kern van  
ons genootschap. Als mensen ontdekken dat er anderen zijn die het leven met een vergelijkbare 
instelling als zijzelf benaderen, dan groeit het vertrouwen, vinden ze richting en leren ze leven met  
wat het leven brengt. 

We staan voor een manier van leven waarin ‘een leven in liefde’ geen leus is, maar een bewuste  
keuze die we elke dag opnieuw maken. We vormen plekken waar ieder welkom is en zich geliefd 
weet. Waar we met elkaar oefenen in menselijkheid, in luisteren, in dankbaarheid en in het zien  
van het goede. Waar we samen ontdekken dat geloven en leven bij elkaar horen, dat dat je voedt  
en je leven verdieping geeft. Door bijvoorbeeld niet alleen te geloven in de kracht van verbinding, 
maar die ook te laten ervaren.

Juist in een tijd waarin alles haastiger en vluchtiger lijkt te worden, verlangen veel mensen naar 
betekenis, naar echtheid, naar plaatsen waar je jezelf kunt zijn en waar mensen elkaar echt 
ontmoeten. Waar ruimte is voor vertrouwen, verwondering en verbondenheid. Wij bieden die  
plekken en willen mensen die hiernaar zoeken laten weten dat ze welkom zijn.

Een nieuwe stap!



Daarom gaan we binnenkort een nieuwe stap zetten. Met een landelijke campagne maken we 
zichtbaar wie we zijn, waarvoor we staan en wat we mensen te bieden hebben. We laten zien dat het 
Apostolisch Genootschap ontmoetingen biedt waar je de kracht van verbinding ervaart: verbinding 
met jezelf, met elkaar en met het leven. We nodigen mensen die zich aangesproken voelen uit om 
kennis te maken – misschien door een bezoek aan een eredienst of gemeenschap, door mee te doen 
met een gesprekswandeling in de natuur, een kijkje te nemen op onze website of door het lezen van 
de wekelijkse inspiratie. Er zijn vele manieren om je verbonden te voelen en mee te doen.

In onze grondslag staat het zo mooi: ‘Het licht van de liefde willen we koesteren en van generatie op 
generatie overdragen.’ Voor het ‘koesteren’ en het ‘overdragen’ moeten we samen onze schouders 
eronder zetten. Wij hopen dat deze campagne daarom niet alleen zal bijdragen aan meer bekendheid 
van het genootschap, maar dat zij ook een uitnodiging is aan jou om – meer dan ooit tevoren – vrijuit 
te spreken over wat het Apostolisch Genootschap voor jou betekent. Want op je eigen, authentieke 
manier vertellen over je liefde voor ons ideaal is het beste visitekaartje dat er is. We beseffen dat dit 
soms wat onwennig voelt of buiten je comfortzone ligt. Toch nodigen we je uit om, op je eigen  
manier en tempo, ontspannen en moedig mee te doen. 

Vanaf het nieuwe jaar gebruiken we ook een nieuw logo: een eigentijds beeld dat helpt om het 
genootschap beter zichtbaar en herkenbaar te maken. Op apgen.nl/campagne vind je een video  
over de nieuwe huisstijl met een verdere toelichting. Op die webpagina volgt steeds ook het laatste 
nieuws over de campagne. 

Wij zijn ongelofelijk dankbaar dat we deze stap samen kunnen zetten en zien uit naar de 
ontmoetingen en verhalen waaruit nieuwe energie zal ontstaan. Laten we samen opnieuw bergen 
gaan verzetten! Doe je mee?

Met een hartelijke groet, ook namens onze medebestuursleden, 

broeder Marten van der Wal en zuster Nanda Ziere


