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Auschwitz- en Holocaust-
herdenking in Heerlen  
 

 
 
Het Vredesplatform Heerlen organiseert op zon-
dagmiddag 25 januari 2026 van 16.30 – 17.30 
een bijeenkomst voor de herdenking van Ausch-
witz en de Internationale Holocaustherdenking.  
 
Deze bijeenkomst vindt plaats in de: 
 
Protestantse Kerk 
Tempsplein 14 
Heerlen 
 
25 januari is de Internationale herdenkingsdag 
voor de Holocaust en op 25 januari 1945 werd 
het concentratiekamp Auschwitz bevrijd  
 
Deze herdenking ligt in het verlengde van eer-
dere activiteiten van het Vredesplatform zoals de 
herdenking van de Kristallnacht en de Stolper-
steinewandelingen. 
 
Wij willen niet alleen herdenken en terugkijken 
maar het ook plaatsen in het huidige tijdsgewricht 
van weer sterker antisemitisme en ook de situatie 
in Israël en Palestina.  
 

          
               Joods monument tijdens Dodenherdenking op 4 mei. 
 

Tijdens de bijeenkomst worden de Holocaust en 
vernietiging van meer dan één miljoen mensen 
in concentratiekamp Auschwitz over het alge-
meen herdacht; en de vervolging van Joden in 
Heerlen (Parkstad Limburg).  
 
Wij besteden aandacht aan het waarom van her-
denken en het belang van deze herdenking voor 
nu.  
 
Dit gebeurt in de vorm van toespraken door: 
 

 Martin van der Weerden,  

 Sophie Bloemert,   

 Dominee Joachim Stegink.  
 
Kitty Ernst zal een gedicht voordragen en onder 
andere Marlou Schoenmakers-Boonstra zal voor 
een passende muzikale omlijsting zorgen.  
 
Het programma wordt nog verder ingevuld. 
 
Voor meer informatie: 
 
Harrie Winteraeken 
 
06-52375611 of 045-5228720 
hwinteraeken@hotmail.com   
 

                          
        De Synagoge van Heerlen, gefotografeerd vanaf het dak van de  
        parkeergarage van het Corio Center. 

  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Samen bouwen aan onderwijs 
en hoop voor meisjes in Herat 

           

Stichting SCAN heeft de afgelopen jaren met 
trots een school opgebouwd in Herat, Afghani-
stan, speciaal bedoeld voor meisjes.  
 
Deze school biedt zowel basisonderwijs als mid-
delbaar onderwijs en is uitgegroeid tot een belan-
grijke en veilige leerplek voor meisjes uit de regio. 
 
Meisjes van verschillende leeftijden en leerni-
veaus volgen hier dagelijks onderwijs en omdat 
er in de omgeving nauwelijks geen andere scho-
len beschikbaar zijn, is het aantal leerlingen de 
verwachtingen ruimschoots voorbijgegaan.  
 
Om alle meisjes toch onderwijs te kunnen bieden, 
zijn er momenteel tenten geplaatst in de tuin van 
de school als tijdelijke klaslokalen. 
 
Daarnaast heeft de school recent te maken ge-
had met extra schade. Tijdens een aardbeving 
zijn onder andere de ruiten van ramen gebroken, 
is de waterpomp beschadigd, en zijn er diverse 
kleine maar noodzakelijke reparaties nodig om 
het gebouw veilig en functioneel te houden.   
  

             
 

               
 
Onze plannen voor 2026 
Stichting SCAN is vastbesloten om in 2026 deze 
school grondig te renoveren en in de tuin enkele 
vaste klaslokalen te bouwen, zodat er een 
rustige en veilige leeromgeving bieden, zodat de 
meisjes zich goed kunnen concentreren op hun 
lessen. 
 
Uw steun maakt het verschil 
Met hoop en vertrouwen doen wij een beroep op 
uw solidariteit. Onderwijs voor meisjes is een in-
vestering in de toekomst, niet alleen voor deze 
meisjes zelf, maar voor hun families en de hele 
samenleving. 
 
Wij vragen u om deze meisjes te steunenElke 
bijdrage groot of klein is van harte welkom en 
maakt een concreet verschil. 
 
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat deze mei-
sjes ook in moeilijke omstandigheden toegang 
blijven houden tot onderwijs, kennis en 
toekomstperspectief. 
 
Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid. 
 
Doneer via onderstaande link: 
 
https 
 
Of stort uw bijdrage op onze officiële rekening: 
T.n.v. Stichting SCAN: 
IBAN: NL75 INGB 0009673353- 
BIC: INGBNL2A 
Vermelding: School Herat 
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Repaircafé in Heerlen 
 

     
 

Het 1ste Repaircafé van 2026 vindt plaats in 
Heerlen en wel op: 

zaterdag 31 januari van 10.00 – 12.30  

in: 

Sam Sam 

Mijnzetellaan 6 
Heerlen 
 
De laatste Repaircafé van 2025 vond plaats op 
zaterdag 29 november in Buurthuis Sam Sam te 
Zeswegen.  
 
Ook dit keer stonden de mensen al vroeg op de 
stoep, en was het erg druk. Zo druk zelfs dat 
sommigen niet meer geholpen konden worden, 
of een tip kregen om naar een Repair Café in de 
buurt te gaan.  
 
In totaal werden er 34 stuks aangeboden waar-
van er 17 WEL, 9 NIET, 6 HALF gemaakt wer-
den, en er voor 2 geen tijd meer was.  
 
WEL : Deken naaien, jassen en slaapzak her-
stellen. Koffiezetapparaat, Bladblazer, Koffie-
molen, Free to Air onvanger, Naaimachine, 2 
Nespresso‟s, Kerstverlichting, Computerbox, 
Koptelefoon, Robot stofzuiger, DVD-recorder en 
een Stofzuiger. 
 

          

NIET : Moderne LED lamp, Mixer, Speaker, 
Stoomstrijkijzer, Air fryer, Koffiemachine, Blad-
blazer, Bluetooth Box en een dubbel Cassette-
deck. 
 

          
 
HALF : Kerstverlichting object, Ventilator, 3 
Stoomstrijkijzers, en een Platenspeler. 
 

           
 
Kortom een zeer geslaagde ochtend en weer 
tevreden mensen die hun produkt niet klakkeloos 
bij het restafval gooien, maar de moeite doen om 
het te (laten) repareren !   
 
Meer informatie: 
 
Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een 
reparatie kunt u contact opnemen via de mail: 
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 
 
Meer informatie over het Repaircafé kunt u 
vinden op: www.repaircafeparkstad.nl en de 
facebookpagina onder repaircafeparkstad. 
 
Kijk ook eens op de landelijke 
website: www.repaircafe.nl 
 

                 
      

https://www.repaircafeparkstad.nl/
https://www.repaircafe.nl/


De Inkijk                                              nummer 1           januari 2026                                       pagina 4 

Protestmars voor Gaza 
 

             
 
Terwijl wij allemaal met verbazing naar bizarre 
geopolitieke ontwikkelingen kijken lijkt de aan-
dacht voor Gaza én de situatie op de Westbank 
helaas naar de achtergrond te verdwijnen. 
 
Terwijl Israël juist vol inzet op een eindfase in de 
genocide op Palestijnen. 
 
Van een staakt het vuren is géén sprake en de 
leefomstandigheden zijn in deze koude winter 
dramatisch.  
 
Israel hindert de aanvoer van hulpgoederen 
steeds meer en heeft recent diverse hulpver-
leners de toestemming ontnomen om in Gaza te 
werken. 
 
Daarom is het tijd voor nieuwe actie! 
 
Zaterdag 10 januari om 14.00 lopen wij weer 
een protestmars door Heerlen. 
 
Wij hopen velen van jullie dan weer te zien voor 
station Heerlen van waaraf wij vertrekken! 
 
Wij zullen ons weer laten horen en zien met 
borden en vlaggen. 
 
Voor meer informatie:  
parkstadvoorpalestina@protonmail.com 
 

               

Sponsorloop voor Gaza 
succesvol  
 
Op zaterdag 20 september organiseerde 
Parkstad voor Palestina, met een klein clubje 
mensen een sponsorloop voor Gaza.  
 

               
 
Van een aantal winkels kregen we volop bana-
nen, water, chocomel en mandarijnen om uit te 
delen aan de wandelaars. Eén van de Marok-
kaanse vrouwen had warme soep gemaakt voor 
iedereen die binnen kwam.  
 

      
 
De tocht ging door de binnenstad van Heerlen.  
Er kwamen niet heel veel wandelaars op af , dat 
was jammer, maar de sfeer was erg fijn en ge-
zellig.  
 
Er werden veel contacten gelegd. De stoet van 
zo‟n 40 wandelaars, verdeeld over een paar 
groepen , was zeer zichtbaar doordat de mensen 
vlaggen en sjaals droegen.  
 
Tot onze verrassing hebben wij meer dan  
€ 2000,-  opgehaald voor de stichting Plant een 
olijfboom.    



De Inkijk                                              nummer 1              januari 2026                                    pagina 5 

In memoriam Barbara de 
Leeuw 
 
De meesten van ons kennen Barbara de Leeuw 
als de echtgenote van Rens Trimp, maar ook van 
haar vele activiteiten voor de verbetering van het 
lot van vluchtelingen en minderbedeelden in 
Nederland. 
 

                
 
Betrokken  
Barbara was betrokken bij mensen. Hier bij men-
sen in haar omgeving, familie, vrienden en 
bekenden. Ze was ook betrokken bij de wereld. 
Ze ging naar Zambia om ontwikkelingswerk te 
doen. In Swaziland was ze betrokken bij de strijd 
van het ANC tegen apartheid. Met de Werkgroep 
Zuidelijk Afrika in Heerlen organiseerde ze acties, 
bijvoorbeeld tegen Shell in Zuid-Afrika. Ze nam 
deel aan demonstraties, laatst nog tegen het 
geweld in Gaza.  
 
Behulpzaam en deskundig 
Haar betrokkenheid leidde ertoe dat ze mensen 
met problemen altijd wilde helpen. Niet alleen fa-
milie of buren. Het meest in het oog springend 
was toch wel haar hulp aan vluchtelingen. Ze 
hielp veel asielzoekers met de aanvraag van een 
verblijfsstatus. Door haar juridische opleiding en 
ervaring was Barbara goed in staat vluchtelingen 
te helpen. Ze ging met ze naar de IND, advoca-
ten en rechtbanken. Later werkte ze niet meer 
voor nieuwe vluchtelingen, maar veel van de 
mensen die ze geholpen had, kwamen nog vaak 
langs. Nooit tevergeefs. Dat bleef zo tot het ein-
de. Uit de reacties die Rens van hen kreeg na 
haar dood blijkt nog eens hoeveel ze voor hen 
betekende. Ze werd vaak moeder genoemd. 

Tijdens de uitvaart sprak ook Aiah Daiwa. Hij 
kwam op woensdagmiddag 3 december op be-
zoek. Aiah vertelde op aangrijpende wijze hoe 
Barbara hem en zijn gezin geholpen had hier in 
Nederland met de dagelijkse problemen die 
vluchtelingen hebben, ook als ze al een verblijf-
sstatus hebben. Een gesprek aan de keuken-
tafel. Barbara zwaaide „m nog uit vanachter het 
keukenraam. Daar vond Rens haar even later…. 
 
Brede interesse 
Barbara had een brede belangstelling. Ze las 
veel. Veel literatuur, maar ook boeken over 
geschiedenis. Ze hield erg van muziek. 
Klassieke muziek, maar ook wereldmuziek en 
country. Ze gingen ook vaak naar de 
schouwburg.  
Barbara was heel geïnteresseerd in kunst en 
architectuur. Barbara kon je zo een rondleiding 
geven langs de interessante architectuur van 
Heerlen. Dit jaar deed ze een onlinecursus 
Kunstgeschiedenis van 40 lessen. Vorige week 
woensdag was de 36e les. Op vakantie, vaak 
kamperen met de tent in Frankrijk, maar ook in 
Italië, Spanje en Portugal, bezochten Barbara en 
Rens steden, ook vaak op zoek naar kunst en 
architectuur waarover ze in de lessen had 
geleerd. 
 
Lief 
Barbara was lief. Barbara en Rens hielden heel 
veel van elkaar. Ze vulden elkaar aan. Barbara 
was ook een vriendin voor velen. Met het 
overlijden van Barbara is plotseling een eind 
gekomen aan een goed leven. Er is veel verdriet 
maar ook dankbaarheid. Dat de herinnering aan 
haar ons mag aansporen om je te blijven 
inspannen voor een wereld met meer 
medeleven. 
 
Rens, het is voor jou een enorm gemis. Heel 
veel sterkte toegewenst met het verwerken van 
het verlies van Barbara. De vele mooie herinner-
ingen aan haar mogen je daarbij helpen. Wij 
leven met je mee. 
 
Barbara de Leeuw overleed plotseling op 4 
december 2025. Ze was 76 jaar. Dit In 
Memoriam is gebaseerd op de toespraak van 
Rens Trimp tijdens de uitvaart van Barbara op 
vrijdag 12 december 2025 
 
Harrie Winteraeken 
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Amnesty berichten  
januari 2026 
 

 

Geslaagde Write for rights 

                      

Ook dit jaar werd onze brievenschrijfactie Write 
for Rights goed bezocht.  
 
Op 10 december, de Internationale dag van de 
Mensenrechten, kwamen we bij elkaar in 
Schunck om brieven te schrijven aan de autori-
teiten van diverse landen, voor mensen van wie 
de rechten zijn geschonden.  
 
Ook werden er groetenkaartjes geschreven aan 
de slachtoffers van de schendingen.  
 

           
                      Brieven schrijven terwijl het koor zingt. 

 
Dit jaar was er onder meer aandacht voor een 
activist in Noorwegen en voor een familie in 
Gaza.  
 
Zo schreven we voor Ellinor Guttorm Utsi. Zij 
maakt onderdeel uit van de Sámi-gemeenschap 
in Noorwegen. Voor de Sámi, de oorspronkelijke 

bewoners van Noord-Noorwegen, is het houden 
van rendieren een manier van leven. Het is bo-
vendien een wettelijk beschermde traditie. Maar 
de overheid wil windturbines bouwen en wegen 
aanleggen op de zomerweiden van de rendieren. 
Dit zal de trekroutes verstoren, het landschap 
versnipperen en de Sámi-cultuur ernstig in ge-
vaar brengen. Ellinor zet zich in voor haar volk 
en cultuur.  
 
En we schreven voor de Palestĳnse Saleh Diab. 
Hij woont al tientallen jaren in Oost-Jeruzalem. 
Israëlische kolonisten proberen hem en zijn fami-
lie met geweld en intimidatie uit hun huis te ja-
gen en de Israëlische regering doet niets om dit 
te stoppen. Sommige ministers moedigen de ko-
lonisten zelfs aan. Saleh protesteerde jarenlang 
elke week vreedzaam tegen de Israëlische 
bezetting. Hĳ blĳft actievoeren om zĳn familie en 
zĳn thuis te beschermen. 
 
Het schrijven kreeg extra aandacht door optre-
dens van koor De Stem des Volks uit Maastricht 
en troubadour Ruud Verhoeven. 
 
Stille tocht 
 
Rond 17 uur verzamelden wij ons buiten bij 
Schunck voor de Stille tocht door Heerlen. Dit 
keer sloten ook de activisten van Parkstad voor 
Palestina aan. Daarna gingen we met een klei-
nere groep naar de Twee Gezusters om verder 
te schrijven. Daar kregen we, met dank aan 

Heerlen Mondiaal, soep en broodjes.  

           

               Tijdens de lichtjestocht werd aandacht gevraagd voor 
               mensenrechtenschendingen in diverse landen 
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Schrijven heeft effect  
 
Het schrijven van brieven heeft wel degelijk effect! 
Door de Write for Rights-acties is de situatie van 
veel mensen verbeterd. De postzakken vol brie-
ven sporen machthebbers aan om onrecht aan te 
pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen 
vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en 
gerechtigheid.  
 
Voor de successen van eerdere Write for Rights-
acties ga naar: https://www.amnesty.nl/write-
for-rights#succes 
 
Goed nieuws  
 
Zo voerden we in 2023 actie voor de ter dood ver-
oordeelde Rocky Meyers uit de Verenigde Staten. 
Duizenden mensen schreven naar de gouverneur 
van de Amerikaanse staat Alabama met de drin-
gende oproep om de executie van Rocky Myers 
tegen te houden. En met succes: gouverneur Kay 
Ivey zette op 28 februari 2025 de doodstraf van 
Meyers‟ om in een levenslange gevangenisstraf. 
Ze zei dat er te veel vragen waren over zijn schuld 
om de executie te laten doorgaan. 
 
Schrijf alsnog online een brief! 
Is het je nog niet gelukt een brief te schrijven dan 
heb je nog steeds de mogelijkheid dit te doen, 
online.  
 
Kijk op: https://www.amnesty.nl/write-for-
rights/cases#section-2  
 
Café Mondiaal in het teken van Amnesty 
International 
 
Daags na de Write for Rights was er in Pelt een 
Café Mondiaal. Na een terugblik op de schrijfactie 
gaven twee vrijwilligers van Amnesty Parkstad wat 
meer achtergrondinformatie over de kernwaarden 
en de meerjarenstrategie voor de komende jaren. 
Amnesty is betrouwbaar, onafhankelijk, strijdvaar-
dig en menselijk.  
 
Onderzoek is onze basis. Alles wat we doen en 
zeggen is gebaseerd op grondig en objectief on-
derzoek. Alleen de feiten tellen. Onze informatie 
kun je vertrouwen. Mensenrechten zijn onze lei-
draad.  
 
Wij zijn niet gebonden aan enige regering, politi-
eke partij, ideologie, economisch belang of religie.  

Actievoeren is onze kracht. Met volle toewijding 
zetten we ons in voor mensenrechten en 
brengen we onrecht aan het licht.  
 
Wij zeggen mensenrechtenschenders waar het 
op staat, ongeacht tegen wie we het hebben. 
Wij zijn een daadkrachtige beweging van 10 
miljoen mensen wereldwijd. Wij zijn activistisch. 
En we geven nooit op. Solidariteit is onze drijf-
veer. Wij staan zij aan zij met mensen van wie 
de rechten worden geschonden. 
 
Strategische doelen 
 
Amnesty Nederland heeft een unieke positie in 
het Nederlands maatschappelijk middenveld: wij 
zijn onafhankelijk van overheidssubsidies. Dit 
betekent dat wij bij uitstek in staat zijn om actie 
te voeren op onderwerpen waar de overheid 
geen prioriteit of belang aan geeft. Dit gegeven 
is meegewogen in de keuzes voor onze strate-
gische doelen.  
 
De meeste van onze strategische doelen zijn 
gericht op het handelen van machthebbers en 
overheden, en op de meest kwetsbare groepen 
die door machthebbers niet worden beschermd 
of zelfs worden aangevallen. 
 
Wij hebben daarbij ook oog voor wat er in Ne-
derland gebeurt, omdat er ook in ons land zor-
gelijke ontwikkelingen zijn.  
 
Zo is beschermen en terugwinnen van de maat-
schappelijke ruimte een belangrijk doel: er is 
sprake van een trend waarbij de ruimte van bur-
gers en maatschappelijke organisaties om in-
vloed uit te oefenen en de macht te bekritiseren, 
steeds kleiner wordt. Ook in Nederland en Eu-
ropa.  
 
Daarnaast vragen wij aandacht voor het waar-
borgen van het recht op asiel en daarmee op 
het bewaken van de wettelijke grenzen rondom 
asiel en het rechtstatelijk handelen van over-
heden. 
 
Wil je meer weten over onze strategische doe-
len voor de komende jaren, lees dan meer in de 
meerjarenstrategie Amnesty Nederland op: 
https://www.amnesty.nl/wie-we-zijn/onze-
organisatie/strategie-en-beleid  
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                                 Troubadour Ruud Verhoeven 

 
Zelf in actie komen? 
 
Doe mee aan onze acties en help ons in onze 
strijd voor een betere wereld!  
 
Op deze pagina zie je alle lopende acties:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie.  
 
Ook kun je je op deze pagina aanmelden voor 
spoedacties, die krijg je dan via de mail.  
 
Voor meer informatie over Amnesty Parkstad: 
zie onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad 
 
Ook kun je ons volgen op Instagram: 
https://www.instagram.com/amnestyparkstad 
 
of neem contact op met: 
 
Kees van Veen  06-42311835  
 
c.van.veen@home.nl 
 

             
 

Vaste activiteiten van  
MC De Heksenketel 
 

 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     Handwerken 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 11.00     Gym 
11.00 - 14.30     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)   
10.00 - 12.00     wandelen (5 tot 7 km) 
11.00 - 12.00     wandelen (3 tot 4 km)      
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
                          maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 12.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00    Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00    Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten  
 
     
 
 
 

  

mailto:c.van.veen@home.nl
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Incidentele activiteiten van 
MC De Heksenketel in januari 
 

 
 
Mozaïek 
 

                   
 
Van scherven tot kunstwerk...stel je voor een 
tafel vol kleurige tegeltjes, glasstukjes die schit-
teren als diamantjes, en jij in het midden, gewa-
pend met lijm en een flinke dosis creativiteit. 
 
Welkom bij de mozaïek workshop waar chaos 
verandert in pure magie! Je begint met een leeg 
dienblad (of je neemt zelf wat mee!). Dan duik je 
in de schervenbak: rood als vurige lava, blauw 
als de diepste oceaan, groen als een tropisch 
bos. Knip, breek, plak en voilà, je eigen kunst-
werk komt tot leven. 
 
Wanneer: donderdag 8 januari 
Tijd         : 19.00 - 21.00 
Kosten    : € 10,00 
 
Herhaal les kunnen we in onderling overleg af-
spreken.  
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden op/via: 
06-18956083  
 
Wandelingen 
  

               

Iedere woensdag wordt er gewandeld door een 
gezellige groep wandelaars met als start- en 
eindpunt MC de Heksenketel.  
 
Omdat niet iedereen even belastbaar is, 
vertrekken wij ook in 2 groepen: de eerste groep 
vertrekt om 10:00 en wandelt gemiddeld 7 km. De 
twijede groep vertrekt om 11:00 en wandelt ge-
middeld 3,5 km.  
 
Beide groepen zijn dan om 12:00 weer terug om 
samen gezellig nog even koffie te drinken of te 
lunchen (€ 3,00). Spreekt het jullie aan om samen 
meer plekjes in onze omgeving te ontdekken, trek 
dan jullie wandelschoenen aan en ga mee.  
 
Bij extreem weer kunnen wij in overleg de wan-
deling verplaatsen of veranderen.  
 
Wij gaan wandelen wanneer minimaal 4 perso-
nen zich aangemeld hebben.  
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via: 06-18956083 
 
Vogelvoederkrans 
  

                  
 
Buiten vriest het dat het kraakt, binnen knutsel jij  
een feestmaal op ringvorm voor je gevleugelde  
vrienden! Welkom bij de vogelvoederkrans  work-
shop: een knusse avond vol pindakaas, zaden  
en vogelpret!  
 
Je smeert bijvoorbeeld een strokrans in met vet 
en  pindakaas, rolt „m door een regenboog van  
zonnebloempitten, gedroogde bessen en appel-
stukjes, en hangt er vrolijke sinaasappelschijfjes 
en kaneelstokjes aan.   
 
Resultaat? Een hip vogelbuffet dat niet alleen de  
mussen en mezen lokt, maar ook jouw tuin tot 
een  instagram -waardig winterparadijs maakt. 
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Wanneer: donderdag 22 januari 
Tijd         : 19.00 - 21.00 
Kosten    : € 10,00  
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden op/via: 
06-18956083  
 
Decoupage  
 

          
 
Knippen en plakken: een tafel vol kleurige  ser-
vetten, oude potten, houten doosjes en een  flin-
ke pot lijm. En daar ben jij in het middelpunt van  
pure knutselpret!  
 
Bij onze decoupage workshop  verander je saaie 
spullen in echte eyecatchers en jij  bent de ster 
van je eigen creatie!  
 
Leer de kunst van het knippen, scheuren en 
plakken  als een pro. Transformeer een simpel 
glas in een  vintage vaas of een dienblad in een 
kunstwerkje.   
 
Met motieven van bloemen, retro patronen of  
grappige dieren, Jij kiest, jij creëert!  
 
Geen ervaring?  Geen probleem! Onze decou-
page-goeroe leidt je  met humor en tips door het 
proces.  
 
Neem je eigen  object zoals een vaas of iets wat 
jij op wilt pimpen.  
 
Wanneer: donderdag 29 januari 
Tijd         : 19.00 - 21.00 
Kosten    : € 8,00 
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden op/via: 
06-18956083 
 
 
 
 

Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026   
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Film: Nawi 
 

                
 
Filmhuis De Spiegel vertoont op:  
 
woensdag   7 januari om 20:00  
zondag      11 januari om 14:00  
 
de film: Nawi 
 
Uit        : Kenia 
Jaar      : 2024 
Duur     : 104 minuten 
Regie    : Vallentine Chelluget, Apuu Mouri   
                en Kevin Schmutzler 
Met       :  Michelle Lemuya Ikeny, Joel  
                Liwan, Benson Ochungo Obiero 

Kijkwijzer: 12 jaar 
                  Geweld 
 

             
 
De dertienjarige Nawi woont in Turkana, een 
afgelegen streek in het noorden van Kenia, 
waar kindhuwelijken, ondanks dat ze officieel 
verboden zijn, nog overal voltrokken worden.  
 
Als enige dochter in de familie is het haar 
taak om hen te redden en zichzelf op te of-
feren, zodat de prijs die voor de bruidsschat 
wordt betaald, hen kan helpen. Zoals ze in 
haar dagboek schrijft en het publiek via 
voice-over hoort, is de prijs "60 schapen,  

acht kamelen, 100 geiten. Niet meer, niet minder." 
 
Als Nawi ontdekt dat haar vader haar voor een kudde 
geiten heeft verkocht, besluit ze op de avond voor 
haar bruiloft er vandoor te gaan.  
 
Wat volgt is een aangrijpende en dappere strijd tegen 
een diepgewortelde traditie, maar ook een strijd voor 
zelfbeschikking en recht op onderwijs.  
 
Daarmee probeert Nawi niet alleen haar eigen lot, 
maar dat van alle meisjes in Kenia te veranderen. 
 
Via: https://youtu.be/Q8u2ljQQCi0 is de trailer van 
deze film te bekijken. 
 

            
 
Voor meer informatie en het bestellen van kaarten:  
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/2071/nawi/ 
 
Filmhuis De Spiegel 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen   
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65 jaar Vastenactie   

     
Vastenactie bestaat dit jaar 65 jaar.  
 
Ter gelegenheid van die 65 jaar Vastenactie 
schreef oud-medewerker Guus Prevoo veer-
tig inspirerende verhalen over het werk, de 
projecten en de mensen die Vastenactie 
door de jaren heen hebben gevormd.  

             
Dit bijzondere jubileumboekje is een per-
soonlijk en herkenbaar tijdsdocument over 
hoe Vastenactie stap voor stap groeide 
dankzij de inzet van vele betrokken vrijwil-
ligers.  
 
Met een voorwoord van Marc Bollerman, 
directeur van Vastenactie.  
 
Het boekje is te downloaden via de webshop 
van Vastenactie:  
 
https://www.vastenactie.nl/materialen-
bestellen/jubileumboekje-65-jaar-vastenactie 
 

               
                                Guus Prevoo 

 

 

BARONES TUSSEN DE ARMEN 

 

                          
 
Het verhaal van een vrouw die breekt met tradities en 
kiest voor een leven in verzet tegen armoede. 
 
Alwine de Vos van Steenwijk (1921-2012), 
kleindochter van een adjudant van keizer Wilhelm II, 
kiest een radicaal ander levenspad dan verwacht. 
Opgegroeid in luxe en klaargestoomd voor een leven 
in de luwte, besluit ze tijdens de Tweede Wereld-
oorlog bij het verzet te gaan, waarbij haar geliefde 
door de bezetters wordt gefusilleerd. Na de oorlog 
wordt ze een van de eerste Nederlandse vrouwelijke 
diplomaten. 
 
Een schokkende confrontatie met de schrijnende 
armoede van de Parijse sloppenwijken opent haar 
ogen voor de wereld buiten haar bevoorrechte milieu.  
 
In de jaren 60 geeft ze alles op om met de Franse 
priester Joseph Wresinski te strijden voor de rechten 
van de allerarmsten. “Barones tussen de armen”, is 
het fascinerende verhaal van een uitzonderlijke 
vrouw die moedige keuzes durfde te maken. 
 
Astrid Schutte – voorheen docent Nederlands en 
journalist – is schrijver en schrijfcoach. Ze is geïntri-
geerd door hoe mensen grote veranderingen kunnen 
ondergaan wanneer de tijd, omstandigheden en hun 
ambities daarom vragen.  
 
Voor wie interesse heeft: 
Het boek is via de Boekhandel te bestellen en kost 
22,99 in NL ISNB 978 90 0 387489 
maar ook via Spectrum: 
https://www.spectrumboeken.nl/producten/barones-
tussen-de-armen-9789000387489 
 
Uitgave van Spectrum, het is ook als E-book voor 
14,99 te bestellen ISBN 978 90 00 387496 
https://www.spectrumboeken.nl/producten/barones-
tussen-de-armen-9789000387496 
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Opheffing  
Missionair Overleg Heerlen 

  
 
Het Missionair Overleg Heerlen heeft zijn 
wortels in de jaren ‟70 van de vorige eeuw.  
 
Toen werd in vele dekenaten en ook in het 
dekenaat Heerlen een zgn. Dekenale Fun-
ctiewerkgroep Wereldkerk opgericht, waarin 
de parochiële missiegroepen, vaak MOV 
(Missie, Ontwikkeling, Vrede) genoemd, 
samenwerkten.  
 
Sinds 1978 werkten de vijf Dekenale Fun-
ctiegroepen op hun beurt weer samen in de 
Werkgroep Vastenactie Oostelijke Mijn-
streek.   
 
Het ging daarbij om de zogenaamde „lande-
lijke‟ Vastenactie, die los stond van het bis-
dom Roermond en de toenmalige bisschop 
Gijzen. 
 
Vanaf 1998 zijn de twee Vastenactie in Lim-
burg, de Bisschoppelijke Vastenactie Neder-
land en de bisdommelijke Vastenactie bis-
dom Limburg, weer gaan samenwerken.  
 
Op initiatief van de dekens in Parkstad is in 
oktober 1998 een bijeenkomst belegd, waar-
voor parochies en missiegroepen zijn uitge-
nodigd.  
 
Uit dit initiatief ontstond het Missionair Over-
leg Parkstad, waaraan aanvankelijk naast uit 
Heerlen ook parochies en groepen uit onder 
meer Voerendaal, Landgraaf en Kerkrade 
aan meewerkten.  
 
Het Missionair Overleg Parkstad was in die 
jaren een overlegorgaan, waarin ideeën en 
ervaringen over missionaire acties werden 
uitgewisseld en ook een aantal gezamenlijke 
acties werd georganiseerd, zoals een jaarlijk-
se Vastenactie-pelgrimstocht, studiedagen, 
centrale openingsavonden Vastenactie en 
gedurende een paar jaren ook acties voor  

een gezamenlijk eigen Vastenactie-doel.  
 
Ook werkte het MOP samen met de parochie H. 
Joseph Heerlerbaan bij activiteiten zoals de jaarlijkse 
bedevaart naar pater Karel in Munstergeleen, de 
Kroedwusj-wandeling en IVN-wandelingen.  
 
De laatste paar jaren beperkte de samenwerking zich 
tot parochies uit Heerlen. Vandaar dat de naam 
veranderd is in Missionair Overleg Heerlen. 
 
Feitelijk bleef de samenwerking beperkt tot parochies 
uit het cluster Heerlen-Zuid, die in clusterverband al 
genoeg contact met elkaar hebben.  
 
Vandaar dat nu het besluit is genomen om het 
Missionair Overleg Heerlen op te heffen. 
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Vooraankondiging 
Lezing & Gesprek:  
God in de Supermarkt 
 

                    
 
Op dinsdag 3 februari organiseert de 
klimaatgroep van de Andreas parochie een 
lezing met een daaropvolgend gesprek met 
als titel: God in de supermarkt. 
 
De avond begint om 19.30 en duurt tot 22.00 
en vindt plaats in: 
 
De Admiraal 
Heerlerbaan 107 
Heerlen 
 
Wij leven in een tijd waarin het nieuws ons 
dagelijks herinnert aan de opwarming van de 
aarde en de gevolgen die dit met zich mee-
brengt. Niets doen is niet langer de optie.  
 
Steeds meer mensen stellen zichzelf nu de 
vraag: Wat kan ík doen?  
 
Misschien is het niet meer voor ons zelf, 
maar voor onze kinderen, kleinkinderen, 
komende generaties, de dieren, planten en 
de aarde.  
 
Tijdens de lezing en het gesprek over “God 
in de supermarkt” ontdekken wij hoe juist de 
kleine keuzes in het dagelijks leven – zoals 
die in de supermarkt – bijdragen aan een 
wereld met meer zorg voor dierenwelzijn, 
eerlijke handel, gezondheid, een leefbaar 
milieu en minder verspilling.  
 
Het is een uitnodiging om met andere ogen 
te kijken naar iets wat zo alledaags lijkt. 
 
 
 
 
  

                     
                                               Alfred Slomp 

  
De avond wordt verzorgd door Alfred Slomp , die op 
inspirerende wijze laat zien hoe geloof, ethiek en 
duurzaamheid samenkomen in het winkelwagentje. 
 
Meer informatie vind je op zijn website: 
godindesupermarkt.nl 
 

            
 
Aanmelden & Praktische informatie 
 
Aanmelden kan t/m 23 januari 2026 bij: 
 
Mathieu Gulpers 
gulpersmath@gmail.com 
06-43364466 
 
Entree: €5,- (inclusief een drankje en iets lekkers) 
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Agenda januari 2026 

 
 
Wo    7   Film: Nawi 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 20.00  
 
Do    8    Mozaïek 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Za   10   Protestmars voor Gaza 
               Verzamelen: voor station Heerlen 
               Aanvang: 14.00  
 
Zo    11   Film: Nawi 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 14.00  
 
Do   22   Vogelvoederkrans 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan  6 
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Zo    25  Auschwitz- en holocaust herdenking 
              Protestantse Kerk 
              Tempsplein 14 
              Heerlen 
              Aanvang: 16.30 
 
Do   29   Decoupage 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Za    31  Repaircafé 
              Sam Sam 
              Mijnzetellaan 6 
              Heerlen 
              10.00 - 12.30  

 
 

Colofon  
 
De Inkijk januari 2026 is een uitgave van  
HeerlenMondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de abonnees 
verstuurd. 
 
Redacteur: Frank Rochette 
 

 
 
Alle artikelen en abonnementen: 

 
redactie.deinkijk@gmail.com 

 
Het februari nummer verschijnt omstreeks: 

 
1 februari 2026 

Sluiting kopij: 20 januari 2026 
 

Berichten voor onze website kunt u ook mailen aan 
het bovenstaande emailadres. 
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