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Café Mondiaal:  

Als je vrede wilt, bereid je dan 
voor op oorlog? 
 

                   
 

          
 
Op donderdag 8 mei organiseert HeerlenMon-
diaal de 103 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Als je vrede wilt, bereid je dan voor 
op oorlog? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in  
 
Café Pelt 
Pancratiusplein 48 
Heerlen 
 
Op 5 mei, Bevrijdingsdag was het 80 jaar gele-
den dat Hitler-Duitsland capituleerde in Neder-
land. Op 8 mei eindigde de Tweede Wereldoor-
log in Europa. In de afgelopen 80 jaar was er in 
West-Europa geen oorlog, maar de meeste 
landen waren wel zo nu en dan en deels via de 
Verenigde Naties betrokken bij oorlogen, ook 
Nederland. Denk aan de onafhankelijksoorlog of 
Berciap in Indonesië. In voormalig Joegoslavië 
was er in de 90-er jaren een wrede burgeroorlog. 
En sinds 2014 is er oorlog in Oekraïne. 
 
Er is ook een enorme wapenwedloop geweest, 
die in de 80-er jaren tijdens de Koude Oorlog op 
zijn hevigst was met de voorgenomen plaatsing 
van middellangeafstandsraketten met kernla-  

dingen (VS: kruisrakketten en perching-2, Sovjet-
Unie: SS20). 
 
De Vredesbeweging was toen op zijn sterkst. Na 
1990 kwamen er perestrojka en glasnost met 
Michail Gorbatsjov. Een periode van ontspanning 
trad in. Vladimir Poetin en recent Donald Trump 
hebben de vredelievende sfeer weer doen keren 
in een nieuwe koude oorlog.  Wat nu door bijna 
iedereen wordt omarmd is: „Si vis pacem, para 
bellum‟, ofwel: „Als je vrede wilt, bereid je dan 
voor op oorlog‟. 
 
Het regime van Hitler was alleen ten val te bren-
gen door een enorm bloedige strijd. Voor de be-
vrijding van Nederland waren wij nagenoeg vol-
ledig afhankelijk van de hulp en inzet vanuit de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
(met Canada en Polen). Het regime van Bashar 
al-Assad is ten val gebracht door een rebellen-
leger.  
 
De meeste oorlogen worden beëindigd door ca-
pitulatie en vredesonderhandelingen. Vreedzame 
omwentelingen zijn er ook geweest, doordat er 
toch interventies gebeuren door overleg (bijvoor-
beeld het beëindigen van de Apartheid in Zuid-
Afrika, of de burgeroorlog in Noord-Ierland).  
 
Omdat Trump vindt dat de Europese defensie 
meer op eigen benen moet staan, wil de Euro-
pese Unie € 800 miljard gaan investeren in extra 
bewapening. De aankomende regering in Duits-
land wil in tien jaar tijd € 500 miljard investeren in 
defensie en infrastructuur. Er zijn plannen om in 
„onze‟ voormalige autofabriek in Born een grote 
productielocatie voor drones op te zetten met als 
argument: „Wij kunnen de werkgelegenheid goed 
gebruiken‟. 
 
En wij, burgers met onze wortels in de Vredesbe-
weging? Is hier een „bevredigend‟ antwoord op? 
Of moet het pacifisme het voorlopig afleggen 
tegen de oorlogsdreiging? Is er geen alternatief 
voor deze miljarden verslindende wapenwed-
loop; geld waar zoveel goede zaken mee gedaan  

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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zouden kunnen worden? Blijven de Verenigde 
Naties een tandeloze tijger, niet in staat om enig 
gezag te doen gelden? Mag het Israël van 
Netanyahu zijn meedogenloze moordpartijen in 
Gaza ongestraft voortzetten? Resteert er voor 
vredelievende mensen alleen frustratie of kan de 
Vredesbeweging toch hoop én perspectief bie-
den op een meer vredelievende wereld? En is 
het een taak van de Vredesbeweging om ons 
voor te bereiden op een vreedzame samenleving 
na een oorlog? We proberen hier ook de ant-
woorden van de huidige landelijke Vredesbewe-
gingen PAX, Kerk en Vrede en Stop de wapen-
handel in te betrekken. 
 
Café Mondiaal 
 
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd en inhoudelijk voorbereid door het 
Vredesplatform tezamen met HeerlenMondiaal.  
 
Na de korte toelichting zal Harrie Winteraeken 
zoals gewoonlijk het gesprek leiden. 
 
Voor meer informatie: 
 
Harrie Winteraeken 
 
06-52375611 of 045-5228720 
hwinteraeken@hotmail.com   
 
 
 

      
 
 

Actie voor Gaza: 
brief aan Premier Schoof 
 

       
 
Op goede Vrijdag, 18 april 2025, is HeerlenMon-
diaal een nieuwe actie voor Gaza gestart. 
 
Via een brief gericht aan Premier Schoof verzoe-
ken wij, net als onder andere Oxfam Novib, hem 
en de Nederlandse regering : 
 

 Oefen maximale druk uit op alle partijen 
voor een permanent staakt-het-vuren in 
Gaza; 

 Eis onvoorwaardelijke, voldoende en 
veilige toegang van humanitaire hulp; 

 Steun onderzoek naar oorlogsmisdaden 
en genocide en de berechting van de 
verantwoordelijken; 

 Stop het geweld op de Westelijke 
Jordaanoever en de illegale bezetting van 
Palestina; en 

 Zet u in voor een politieke oplossing met 
gelijke rechten voor Palestijnen en 
Israëliërs. 
 

De eerste brief voorzien van handtekeningen van 
10 personen en 6 organisaties (Uit HeerlenMon-
diaal) is reeds verstuurd. 
 
Wilt u onze actie ondersteunen en zelf ook een 
brief sturen aan minister-president Schoof? 
Download dan onze voorbeeldbrief: 
 
https://www.heerlenmondiaal.nl/wp-
content/uploads/2025/04/Israel-Gaza-brief-aan-
MP-Schoof-algemeen-concept-20-4-25.pdf 
 
Voor meer informatie: 
 
Harrie Winteraeken 
 
06-52375611 of 045-5228720 
hwinteraeken@hotmail.com   
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4 mei 2025 Dodenherdenking 
   

           
 

Op 4 mei wordt in Heerlen de Dodenherdenking 
gehouden.  

Het programma van de officiële herdenkings-
plechtigheid op 4 mei bestaat uit drie delen: 
 
Om 18.30 begint de officiële herdenkingsplech-
tigheid in de hal van het Stadhuis, ingang Raad-
huisplein. 
 
Om 19.30 start de stille tocht naar de begraaf-
plaats aan de Akerstraat. 
 
Deze stille tocht wordt begeleidt door Stadschut-
terij St. Sebastianus en de scouts van scouting 
Bekkerveld. 
 
Om 20.00 is er twee minuten stilte met aansluit-
end de krans- en bloemleggingen bij de twee 
gedachtenismonumenten aan de Akerstraat.  
 
Herdenkingsbijeenkomst Hoensbroek 
Locatie: kleine St. Jan  
 
Programma:  
 
19.45: opening met toespraak en muziek. 
20.00: twee minuten stilte. 
20.02: ceremonie met onder andere 
kransleggingen en toespraak van wethouder 
Martin de Beer. 
20.30: afsluiting met het Wilhelmus en het Lim-
burgse volkslied. 
 
Voor meer informatie: 
 
https://www.heerlen.nl/4en5mei 
 
https://www.4en5meiheerlen.nl/comite 
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Vrijheidsmaaltijd in Heerlen 

               

Samen vieren wij onze vrijheid op 5 mei 

Op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei, zijn er in het 
hele land Vrijheidsmaaltijden.  

In Heerlen mogen 350 mensen aanschuiven aan 
een grote tafel voor de Vrijheidsmaaltijd be-
staande uit een vegetarische lunch met onder 
andere soep en broodjes.  

Schuif aan, eet mee en praat mee over vrijheid 
op 5 mei op het Pancratiusplein van 12.00 tot 
15.15. 

De maaltijd is gratis. Aanmelden is verplicht en 
dat kan tot 30 april. 

Via het formulier: 
https://surveys.enalyzer.com/?pid=r6cepuh6  
 of 045-5605040 kunt u zich aanmelden.  

Muziek, voordrachten en interviews 

Tijdens de lunch houden we muzikale intermez-
zo‟s, voordrachten en interviews, met o.a. Danny 
Pouwels, Frans Pollux, singer-songwriter Mala, 
Sinti-muzikant Roger Moreno, jeugdstadsdichter 
Yana Wings en Bigband Heerlen.  

Tussen 15.00 en15.15 ontsteken wij het Vredes-
vuur op het Pancratiusplein.  

Hardlopers van atletiekvereniging AVON halen 
dit vuur elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei op uit 
Wageningen. 

  

Gesprek van de dag: wat betekent vrijheid 
voor u? 

Met vragenkaartjes die op tafel liggen, kan ie-
dereen met elkaar in gesprek over vrijheid en 
onvrijheid. Wat is vrijheid nu eigenlijk? Wat bete-
kenen 4 en 5 mei voor u? Is uw vrijheid anders 
dan die van een ander? Is vrijheid alleen het 
herdenken van een oorlog, of gaat het over 
meer? 

Vrienden en vreemden delen verhalen  

Vrijheidsmaaltijden zijn ontmoetingen met im-
pact. Vrienden en vreemden gaan aan tafel en 
delen verhalen. Deze nieuwe traditie groeit. In 
2025 zijn er meer dan 1000 Vrijheidsmaaltijden 
in heel Nederland. Ieder met een eigen karakter 
en van groot tot klein.  

Andere vrijheidsmaaltijden in Heerlen 

Er zijn nog meer Vrijheidsmaaltijden in Heerlen. 
Deze maaltijden worden georganiseerd door an-
dere initiatiefnemers. Alle locaties en meer in-
formatie vindt u op: 
https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijde
n 

Blijf op de hoogte 

Het programma is nog niet helemaal klaar. In de 
loop naar 5 mei kunt u de laatste nieuwtjes en 
meer informatie vinden op: 
https://www.heerlen.nl/4en5mei 

Bij slecht weer 

De Vrijheidsmaaltijd houden wij in de buitenlucht 
op het Pancratiusplein.  

Moeten wij door slecht weer uitwijken naar een 
andere locatie, dan geven wij dit zo vroeg moge-
lijk van tevoren hier aan.  

Organisatie 

De Vrijheidsmaaltijd in Heerlen is een initiatief 
van het Nationaal comité 4 en 5 mei en de orga-
nisatie is in handen van gemeente Heerlen, het 
Nationaal 4 en 5 mei comité, Provincie Limburg 
en evenementenbureau Eventief. 
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Planten- en Zaden Ruildag op  
de Dobbeltuin 
 

      
 

Op zondag 4 mei is er een zaden en planten 
ruildag op de Dobbeltuin van 11.00 tot 15.00. 
 

      
 
Het is weer die tijd van het jaar!  
 
Het zonnetje schijnt, de dagen worden langer, en 
het begint steeds meer te kriebelen om de tuin in 
te duiken. 
 

 

  

Veel tuinliefhebbers zijn al druk met voorkweken 
en hebben misschien wat zaden of stekken over.  
 
Of misschien ben jij wel op zoek naar nieuwe 
planten om je tuin mee op te fleuren? 
 
Kom dan op 4 mei naar de Planten- en Zaden 
Ruildag van de Dobbeltuin!  
 
Het is dé kans om jouw tuinoverschot te ruilen 
voor nieuwe schatten, zoals fruitstruiken, krui-
den, en bijzondere plantjes. 
 
Heb je zelf niks om te ruilen? Geen probleem!  
 
Een vrijwillige gift is ook altijd welkom. 
 
Wij hebben in de Dobbeltuin stekken van onder 
andere frambozen, kruisbes, jostabes, Japanse 
wijnbes en braam zonder doorns. 
 
Ook voor kruidenliefhebbers hebben we een 
mooie selectie, van tijm tot rozemarijn, en voor 
de zoetekauwen zijn er aardbeiplantjes. 
 
Wat heb jij in de aanbieding? Kom je planten 
delen, inspiratie opdoen en maak je tuin nog 
mooier.  
 

 
 
Dobbeltuin,  
Dobbelsteijnstraat 12  
Heerlen 
 
Voor meer info:  
dobbeltuin@gmail.com of 06-4731104 
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Lentevredeswandeling 

 

Op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei 2025, orga-
niseert het Vredesplatform Heerlen een Lente-
vredeswandeling. 

Deze wandeling start om 14.00 bij de Vredeska-
pel en Joods monument, op de Akerstraat bij nr. 
37a, te Heerlen en is geschikt voor het hele ge-
zin. 

         
Een eerdere Vredeswandeling: stop bij het Belgisch Monument op de 
Begraafplaats Akerstraat. 

Op de 80ste Bevrijdingsdag houden wij weer een 
Vredeslentewandeling. 

Ondanks dat wij inmiddels 80 jaar in vrede leven 
wordt onze wereld geteisterd door conflicten, 
oorlogen en geweld. In Gaza, Oekraïne en bij-
voorbeeld Jemen en Soedan worden nog steeds 
oorlogen uitgevochten; in Afghanistan en Iran 
worden vrouwen onmenselijk behandeld. In veel 
landen worden de mensenrechten geschonden. 
Er zijn diverse bedreigingen van de wereldvrede, 
die leiden tot een nieuwe grote wapenwedloop.  

Ook in onze verscheurde samenleving zijn er 
veel conflicten en tegenstellingen die vragen om 
onderlinge vrede.  

Bevrijdingsdag is een feestdag waarmee we de 
bevrijding van het fascistisch regime van Nazi-
Duitsland vieren. Maar ook nu kunnen we in oor-
log of gewapende conflicten verzeild raken. We 
moeten waakzaam zijn, zodat we onze vrijheden 
ook behouden.  

Hoop op vrede en een vreedzame (wereld) sa-
menleving kan vaak aanvoelen als een verre 
droom. Maar ondanks de uitdagingen en obs-
takels blijft het verlangen naar vrede een forse 
kracht die individuen en gemeenschappen drijft 
om te streven naar een betere toekomst.  

Het Vredesplatform Heerlen wil in deze tijd een 
teken van hoop bieden. De lente is het seizoen 
waarin een nieuw begin mogelijk is. Bloemen en 
planten gaan weer groeien en bloeien.  

Hopelijk worden ook vredesbesprekingen mo-
gelijk en stoppen conflicten. Dat is de boodschap 
van hoop en bevrijding voor iedereen die het 
Vredesplatform onder de aandacht wil brengen. 

Onze lentevredeswandeling is iets meer dan 2 
km lang door de natuur van de Aambos, over 
goed begaanbare en berijdbare paden.  
 
Er zijn onderweg enkele korte stops.  
 
De wandeling wordt afgesloten in Café Pelt met 
koffie/thee en vlaai en een muzikaal optreden.  
 
In verband met de „vlaai‟ wordt het gewaardeerd 
als men zich van tevoren aanmeldt. Deelname is 
gratis. 
 
Voor meer informatie en aanmelden : 
 
Harrie Winteraeken 
 
06-52375611 of 045-5228720 
hwinteraeken@hotmail.com   
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Amnesty Parkstad 
Berichten mei 
 

 

Expositie: Actie! Het geluid van de onge-
hoorde nog t/m 31 mei 
 
Nog t/m 31 mei is de expositie 'Actie! Het geluid 
van de ongehoorde' van Amnesty International te 
zien in SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis, waar-
bij bezoekers met krachtige beelden en inspi-
rerende verhalen worden meegenomen in de 
wereld van activisme en burgerrechten.  

   

Eugene van Loo van Schunck en Lotte Keularts, medeorganisator van de 
expositie, spreken tijdens de opening met oud-wethouder Peter van 
Zutphen over de eerste demonstraties waar hij aan meedeed. 

 
Op 10 april was de officiële, goed bezochte, ope-
ning. Daarna was het tijd om de originele span-
doeken en posters van bekende lokale protesten 
te bewonderen.  
 
Historicus Michel Lemaire dook in het rijke actie-
verleden van Limburg en besprak de rol van de-
monstraties in de regio: De sinaasappelopstand 
in 1941, het mijnwerkersprotest, de jongeren-
revolutie in de jaren zeventig en tachtig en de re-
cente demonstraties voor het behoud van belan-
grijke afdelingen van Zuyderland in Heerlen.  
 
Conclusie van de discussie: Er is veel mogelijk 
gemaakt door demonstranten.  

Laten we samen opkomen voor het recht op 
protest! 
 

 
Michel Lemaire vertelt over de geschiedenis van activisme in onze regio 
 

In het kader van deze expositie zijn er in mei nog 
twee activiteiten:  Workshops Protestkunst ma-
ken (1 mei & 17 mei) en een VPRO Tegenlicht 
Meet up over Internetveiligheid en online activi-
sme: Error 404, het internet in crisis (7 mei om 
19:30 uur ). 
 
Voor meer info over de expositie en de randpro-
grammering zie:  Amnesty International 
exposeert bij SCHUNCK Bibliotheek | SCHUNCK 

 

          

 

 

https://schunck.nl/bibliotheek/nieuws-en-verhalen/amnesty-international-exposeert-bij-schunck-bibliotheek?fbclid=IwY2xjawJuQeBleHRuA2FlbQIxMAABHorvVk0xwesTPlWxcLds2odTQFdflAht89JDdAB55dRfzfAIJuvYckBCrV0c_aem_NqhFuYzLd_yj8dBRn0N2bg
https://schunck.nl/bibliotheek/nieuws-en-verhalen/amnesty-international-exposeert-bij-schunck-bibliotheek?fbclid=IwY2xjawJuQeBleHRuA2FlbQIxMAABHorvVk0xwesTPlWxcLds2odTQFdflAht89JDdAB55dRfzfAIJuvYckBCrV0c_aem_NqhFuYzLd_yj8dBRn0N2bg
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10 december Write for Rights 
 

                    
 
Het lijkt misschien nog ver weg, maar zet het 
toch maar vast in je agenda: onze jaarlijkse 
brievenschrijfactie Write for Rights wordt dit jaar 
gehouden op woensdag 10 december, de 
Internationale dag van de rechten van de mens. 
Meer informatie volgt te zijner tijd.  
 
Zelf in actie komen? 
 
Doe mee aan onze acties en help ons in onze 
strijd voor een betere wereld!  
 
Op deze pagina zie je alle lopende acties:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie.  
 
Ook kun je je op deze pagina aanmelden voor 
spoedacties, die krijg je dan via de mail.  
 
Voor meer informatie over Amnesty Parkstad: 
zie onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad  
 
of neem contact op met: 
 
Kees van Veen  06-42311835  
 
c.van.veen@home.nl 
 
 
 

               
 
 
     

Voortgang Motie gewortelde 
kinderen  
 

                          
 
In De Inkijk van november 2024 en januari 2025 
stond een artikel over de motie gewortelde 
kinderen.  
 
Via dit artikel wil de redactie u als lezer op de 
hoogte houden van de voortgang. 
 
Deze motie is ook aangenomen in: 
Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Beekdaelen en 
recent ook (unaniem) in Brunssum 
 
Het Platform Vluchteling Belangen Zuid-Limburg 
heeft in samenwerking met Heerlen Mondiaal 
deze motie Inmiddels doorgestuurd naar alle 
fractieleiders van de overgebleven gemeenten-
raden in Zuid-Limburg.  
 
Dhr. Eduard Disch voert al geruime tijd actie om 
te komen tot een onmiddellijk kinder-pardon. 
 

        
 
Inmiddels is hij ook: 
 

• Een lobbygroep gestart onder de naam 
Kinder-pardon Nu; 

• Is hij, samen met DeGoedeZaak, een 
petitie gestart voor kinderpardon: 
 

https://actie.degoedezaak.org/petitions/generaal-
kinderpardon. 
 
Over het verdere verloop zal in een volgende 
Inkijk bericht worden.   

mailto:c.van.veen@home.nl
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Repaircafé in Heerlen 
 

     
 

Het 5de Repaircafé van 2025 vindt plaats in 
Heerlen en wel op: 

zaterdag 24 mei van 10.00 – 12.30  

in: 

Sam Sam 

Mijnzetellaan 6 
Heerlen 
 
Op 29 maart was het repaircafé te gast in Boc-
holtz op een (weer) warme zaterdag ochtend.  
 
Het is een grote ruimte waar wij zaten, en dat is 
maar goed ook want het loopt storm! De wacht 
tafel zit ook al snel vol….maar iedereen wacht 
geduldig zijn beurt af. En altijd komt er wel een 
bekende binnenlopen van deze of gene.  
 
In totaal werden er 31 stuks aangeboden. 
NIET : 6 stuks. Een pinquin knuffel tot op de 
draad versleten. Ramenwisser, Radio-CD speler, 
Magnetron ( te gevaarlijk!) Jas (rits kopen) en 
een nieuwe radio-cd-usb speler in een antieke 
look.  
 
HALF : 7 stuks. Halogeenlamp, Radio-CD speler, 
Reloop mix apparaat, CD-DVD speler, twee stof-
zuigers en een DeeJay set. 
 
WEL : 18 stuks. Drie versterkers, cassettedeck, 
mini naaimachine (Etna),elektrische verwarming, 
twee haarföhns, herenvest, twee stofzuigers,  
jurkje, pick-up, twee pantalons, Dolce Gusto kof-
fie apparaat, papierversnipperaar, verticuteerma-
chine en een strijkijzer. 
 
Er was ook een technische man die wilde weten 
hoe een Repair Café er uit zag. Hij heeft een 
hele tijd met Wim meegekeken en wie weet komt 
hij nog eens terug.  

Iedereen ging erg tevreden huiswaarts en deed 
een gulle gave in het mandje ! 
 

        
 

        
 
Meer informatie: 
 
Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een 
reparatie kunt u contact opnemen via de mail: 
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 
 
Meer informatie over het Repaircafé kunt u 
vinden op: www.repaircafeparkstad.nl en de 
facebookpagina onder repaircafeparkstad. 
 
Kijk ook eens op de landelijke 
website: www.repaircafe.nl 
 

                        

https://www.repaircafeparkstad.nl/
https://www.repaircafe.nl/
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Vuur & Soep avond op de 
Dobbeltuin 2025 
 

          
 
Dinsdag 27 mei van 17.00 tot 21.00 is er weer 
een vuur en soep avond op de dobbeltuin. 
 
Deze avonden worden op verzoek van deelne-
mers van vorige edities in 2025 voortgezet. 
 
De Vuur & Soep avonden zijn op elke nieuwe 
maan vanaf maart tot november. 
 
Het idee is dat de bezoekers iets mee nemen 
voor in de soep, als het kan biologisch en eigen 
eetgerij.  
 
Er wordt gezorgd voor een vuur, een grote pan 
en kruidenthee. 
 
Traditioneel wordt er rond een vuur muziek ge-
maakt, gezongen en verhalen verteld.  
 
Muziekinstrumenten zijn welkom evenals verha-
len! 
 
Het is altijd gezellig op een Vuur & Soep avond 
en het geeft verbinding met de aanwezigen. 
 
Datums Vuur & Soep 2025 
 
woensdag 25 juni van            18.00 tot 22.00. 
donderdag 24 juli  van            18.00 tot 22.00. 
zaterdag    23 augustus van   18.00 tot 22.00. 
zondag      21 september van 17.00 tot 21.00. 
dinsdag     21 oktober van      17.00 tot 21.00. 
 
Plaats: Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat 12 
Heerlen 
 
Meer info: dobbeltuin@gmail.com of  
06-4731104 
  

Parkstad in Transitie 
Nieuwsbrief april 2025 
 

 

Onlangs verscheen de april 2025 nieuwsbrief 
van Parkstad in Transitie.              

           

Hierin wordt aandacht besteed aan: 

 Voorwoord 
 Repair Café 26 april Heerlen 
 Vredeslentewandeling 5 mei 2025 
 Café Mondiaal: „Als je vrede wil, bereid je   

dan voor op oorlog?‟ 
 Agenda overig 

 

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen geef u 
dan op via de website:  

https://parkstad-in-transitie.nl/ 

 

https://parkstad-in-transitie.nl/
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Humanistisch Café  
mei 

          

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag  21 mei 2025 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
En begint om 19.00 en zal tot 21.00 duren.  
 

                   
 
Deze keer is het onderwerp: Vooroordelen. 
 
Er zullen een paar hoofdstukken uit het boek 
Blinde Vlekken van Lieke Asma besproken 
worden. 
 
Voor meer informatie:  

hvzuidlimburg@regio.humanistischverbond.nl  

of bij Elske Mooij, 06-52227260 
 
https://zuid-limburg.humanistischverbond.nl/ 
 
 

 

Humanistisch Verbond 
Leesclub mei 

    

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert ook een Leesclub waar boeken 
worden gelezen en de humanistische aspecten 
worden besproken. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst vind plaats op 
donderdag 22 mei van 14.00 - 16.00 en het 
boek dat dan besproken gaat worden is: De 
geniale vriendin van Elena Ferrante 
 

                       
 
De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de 
groepsleden thuis. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
het onderstaande emailadres? 
 
Voor meer informatie:  

hvzuidlimburg@regio.humanistischverbond.nl  

of bij Elske Mooij, 06-52227260 
 
https://zuid-limburg.humanistischverbond.nl/ 
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WEEK VAN DE 
INHEEMSE VOLKEN 2025 
 

       
Het was in Brazilië weer de Week van de In-
heemse Volken.  
 
Dit jaar met speciale aandacht voor het gebruik 
en  het belang van grond voor deze volken. En 
niet alleen voor hen, maar voor alle aardbewo-
ners. 
 
Hoeveel inheemse volken leven vandaag de dag 
in situaties die vergelijkbaar zijn met slavernij, 
verdreven van hun land, levend in de berm van 
de weg, onder dekzeilen, in minimale gebieden 
die hen niet in staat stellen waardig te leven!  
 

                
 
Het thema van deze week  – "Inheemse volken 
en hun territoria: hoop op het goede leven!" – 
wijst ook op de brede taak van de mensheid om 
zorg te dragen voor de natuur en het leven in al 
zijn dimensies.  
 
Het “gemeenschappelijke huis” heeft geen dak, 
zit vol lekken en gebarsten muren. De bewoners 
van het huis bezetten ongelijke ruimtes. Sommi-
ge hebben hokjes, andere herenhuizen.  De ar-
men, die op straat of in hutten van canvas  langs 
de kant van de weg wonen, zijn weliswaar de 
eersten die schade ondervinden van de precaire  

situatie van het huis. Maar ook de rijken ont-
snappen niet aan de tsunami die hun huis op het 
strand zou kunnen doen omvallen.   
 
Zorgen voor het "goede leven" van iedereen en 
het huis voor iedereen, vandaag en morgen - dit 
is de inzet voor deze Week van de Inheemse 
Volken. 
 

Inheemse jongeren in de stad 
Manaus bijeen voor workshop 
over sociale media en com-
municatie 
 
Begin april 2025 vond er een ontmoeting plaats 
van 32 jongeren, afkomstig uit meerdere in-
heemse gemeenschappen die wonen in de mil-
joenenstad Manaus aan de Amazone-rivier: 
jongeren van de Sateré Mawé, Mura, Kokama, 
Kambeba, Miranha, Apurinã en van de Mundu-
ruku. 
 

   
 
De organisatie was in handen van Caritas en 
Cimi gezamenlijk wilden zij de jongeren in de 
gelegenheid stellen om samen te praten over 
hun dromen, hun problemen, verlangens, pres-
taties en de kracht van hun inheemse identiteit.  
 
De jongeren hadden zelf met hun gemeenschap-
pen gekozen voor het thema:  sociale media van 
vandaag. Om de mediatechnieken te beheersen, 
maar ook om er kritisch mee om te kunnen gaan 
en de sociale kijk op de samenleving te ontwik-
kelen. Omgaan met de culturen die bestaan en 
waarin ze zijn opgegroeid en deze versterken, 
zodat ze niet bezwijken voor een systeem dat 
sociale minderheden onderwerpt. Daarbij gaat 
het om hun geschiedenis en hun rechten.  
 
Israel Sateré Mawé (16 jaar) merkte op dat het  
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thema de jongeren aanzet om de eigen cultuur 
,de gemeenschap en hun identiteit te versterken. 
"Ik vond het cool om te zien hoe iedereen erbij  
betrokken was, omdat ik meer wilde begrijpen 
van hoe we sociale netwerken kunnen gebruiken 
ten gunste van onze strijd, onze cultuur en onze    
gemeenschappen. 
 
Beatriz Kokama (19) zegt dat de workshop be-
langrijke lessen heeft opgeleverd, maar dat ze 
ook de  ontmoetingen erg waardeerde. 
 
"Ik vond de workshop geweldig, ik leerde dingen 
die ik niet wist en het versterkte andere dingen 
die ik wel al wist. Het was goed om nieuwe men-
sen te ontmoeten en ook inheemse verwanten. 
Dat was een van mijn verwachtingen voor de 
bijeenkomst. En het gebeurde ook echt. Ik 
ontmoette een aantal mensen die ik van vroeger 
kende maar nooit meer teruggezien had. Ik 
geloof dat iedereen iets meer heeft geleerd dan 
hij al wist over communicatie". 
 
Ter plekke werd het initiatief genomen om een 
netwerk op te zetten, speciaal voor de stedelijke 
context. Daarnaast werden vervolgactiviteiten 
gepland. 
 

       
 
Bij de afsluitende bijeenkomst stuurden de 
jongeren nog een steunbetuiging naar de ver-
wanten die van 7 tot 11 april in het actiekamp in 
hoofdstad Brasilia waren, dit om een toewijzing 
van land te eisen conform de grondwet. 
 
Opm. IndinBrasil: een spannende vraag in dit 
kader is: wie is nog indiaan of wie wil dit zijn als 
je in de stad geboren bent en daar opgroeit…? 
Deze groep lijkt er duidelijk voor te kiezen. 
 
Voor meer informatie: 
 
www.indianen-in-brasil.nl 
www.cimi.org.br 

Reizen is een ontmoeting 
  

                   
 
Op zaterdag 24 mei 2025 organiseert de 
Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij 
Parkstad een reisje naar Brussel. 
 
Het reisje komt in het kader van de samenleving 
tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen met 
verschillende achtergronden samen laten reizen 
is de doelstelling. 
 
REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel 
van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken 
in de samenleving. De afstand tussen de burgers 
neemt toe en de multiculturele samenleving 
wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat heel veel 
groepen mensen (Moslims, Christenen, Turken, 
Antillianen, Marokkanen, Nederlanders etc.) in 
hun eigen omgeving blijven en zich niet 
vermengen in de samenleving. 
 
Stichting ICMP levert een bijdrage aan het vorm-
geven van burgerparticipatie en het bevorderen 
van de multiculturele samenleving in Parkstad.  
 
Om burgers en maatschappelijke organisaties in 
de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een 
agenda ingesteld. 
 
Kosten: € 21,50 per persoon. 
 
Vertrekplaats: Achterkant van het Heerlen station 
(Spoorsingel). 
 
Vertrektijd: 08.00 
Tijd terug : 18.00 vanuit Brussel. 
 
Iedereen is welkom !!! 
 
Aanmelden kan tot 10 mei: via: 06-33929276 of 
sicmp2006@yahoo.com 
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Incidentele activiteiten van 
MC De Heksenketel in mei 
 

 
 
Bloemschikken 
 

                   
 
Die heerlijke geur en die prachtige kleuren, 
werken met bloemen is een leuke en ontspan-
nende activiteit voor jong en oud. 
 
Je kunt je hele gevoel leggen in een mooi 
bloemstuk, of het nu gaat om een winterboeket 
of een valentijnsboeket, dat maakt niet uit. 
 
De kleuren vertellen je emotie en bovendien is 
het altijd rustgevend om met bloemen te werken. 
 
Wil je ook graag een leuk bloemstuk maken? 
Volg dan een of meerdere van onze 
workshop(s). Bloemschikken in de Heksenketel. 
 
Wanneer: donderdag   8 mei 19.00 - 21.00 
                 dinsdag      20 mei 13.00 - 15.00 
Kosten    :  € 10,00 (pin of contant) 
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden op/via: 
06-18956083   
 
Meivakantie 
 

                

Wij hebben meivakantie van vrijdag  18 april t/m 
maandag 5 mei.  
 
Op dinsdag 6 mei zijn we weer open.   
 
Windmobiel 

                         
 
Een windmobiel is een soort windspel en staat 
ook wel bekend als een windspinner of windvan-
ger. 
 
Ze worden meestal gemaakt van materialen zo-
als plastic ,hout en metaal. 
 
Wanneer de wind waait, zal een windvanger 
gaan draaien en geluid maken. 
 
In een windmobiel zie je de wind terugkomen en  
daarom gebruiken veel mensen ze als decoratie 
of kunstwerk. 
 
In deze workshop gaan wij een prachtige 
windmobiel maken, dat wil je toch niet missen! 
 
Wanneer: dinsdag     13 mei 13:00 – 15:00             
                 donderdag 22 mei 19:00 – 21:00 
Kosten   : € 8,-  (pin of contant) 
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden op/via: 
 06-18956083 
 
Wereldlunch 
 

                 
 
Onze wereldlunch is er weer op: woensdag 28 
mei en wel Italiaans. 
 
De kosten van deze lunch zijn: € 6,- 
En wij lunchen van 12:00 – 13:00   
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Wandelingen 
  

             
 
Iedere woensdag wordt er gewandeld door een 
gezellige groep wandelaars met als start- en 
eindpunt MC de Heksenketel.  
 
Omdat niet iedereen even belastbaar is, vertrek-
ken wij ook in 2 groepen: de eerste groep ver-
trekt om 10:00 uur en wandelt gemiddeld 7 km. 
De tweede groep vertrekt om 11:00 uur en wan-
delt gemiddeld 3,5 km.  
 
Beide groepen zijn dan om 12:00 uur weer terug 
om samen gezellig nog even koffie te drinken of 
te lunchen (€ 3,00). Spreekt het jullie aan om 
samen meer plekjes in onze omgeving te 
ontdekken, trek dan jullie wandelschoenen aan 
en ga mee.  
 
Bij extreem weer kunnen we in overleg de 
wandeling verplaatsen of veranderen.  
 
We gaan wandelen wanneer minimaal 4 perso-
nen zich aangemeld hebben.  
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via: 06-18956083 
 
Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026   

                         

Vaste activiteiten van  
MC De Heksenketel 
 

 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     Handwerken 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 11.00     Gym 
11.00 - 14.30     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)   
10.00 - 12.00     wandelen (5 tot 7 kilometer) 
11.00 - 12.00      wandelen (3 tot 4 km)      
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
                          maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 12.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten      
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Film:  
Riefenstahl 
 

                
 
Op:  
 
woensdag  7 mei    om 20:00 
zondag      11 mei   om 16:30  
 
vertoont Filmhuis De Spiegel de film: 
Riefenstahl. 
 
Uit      : Duitsland 
Jaar   :  2025 
Duur  :  115 minuten 
Regie : Andres Veiel 
 
Ondertitel: Nederlands 
 
Kijkwijzer: 12 jaar discriminatie, Grof taalgebruik 
              

                
 
Als kunstenaar en filmmaker wordt Leni Riefen-
stahl (1902-2003) beschouwd als een van de 
meest controversiële figuren van de 20e eeuw.  
 
Beroemd om haar nazi-propagandafilms Triumph 
des Willens en Olympia wordt ze gezien als een 
visionair, maar ook als een vrouw die zichzelf in 
dienst stelde van een desastreuze ideologie.  
 
Riefenstahl zelf zag dat anders: ondanks haar 
connectie met Hitler en Goebbels ontkende ze  

na de oorlog stelselmatig nauwe banden met het 
nazisme. Zij had slechts een kans gegrepen om 
haar talenten te gebruiken.  
 
Maar hoe kon Riefenstahl de meest vooraan-
staande filmmaker van het Derde Rijk worden en 
blijven beweren dat ze niets wist van de oorlogs-
misdrijven? 
 
Riefenstahl is een indringend en gelaagd portret 
van de vrouw achter de cineaste die tot haar 
dood bleef proberen haar verleden te rechtvaar-
digen.  
 
Door exclusieve toegang tot haar persoonlijke 
archieven - met zo'n 700 dozen vol foto's, 
brieven, privéfilms en andere documenten - 
onthult regisseur Andres Veiel nieuwe perspec-
tieven op Riefenstahls betrokkenheid bij het na-
zisme. Naast de complexiteit van Riefenstahl als 
persoon onderzoekt Veiel in zijn documentaire 
de ethische grenzen van cinema en nodigt hij het 
publiek uit tot reflectie over kunst en politiek.  
 
Riefenstahl ging in première op het Filmfestival 
van Venetië en won daar de Premio Cinema e 
Arte. 
 

         
 
Via: https://youtu.be/ck3h5EC1nZo is de trailer 
te bekijken. 
 
Voor meer informatie en het bestellen van 
kaarten:  
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1927/rief
enstahl/ 
 
Filmhuis De Spiegel 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen      
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Kick off nieuw Armoedebeleid 

                   
Op 14 april togen we met z‟n tweeën, Jozé en ik 
naar het gemeentehuis in Heerlen om de kick off  
over armoedebeleid, schuldhulpverlening en in-
komensondersteuning bij te wonen.  
 
De gemeente Heerlen had ons en andere organi-
saties uit het sociaal, maatschappelijk en hulp-
verleningsveld, zoals Consuminderhuis, Buurt-
tuin Heerlerheide, Schuldhulpmaatje, straatad-
vocaat…., uitgenodigd om mee te denken over 
het nieuwe beleid dat vanaf 2026 in moet gaan 
tot 2030.   
 
Allereerst kregen we een terugblik over het nu 
nog geldende beleid dat vanwege corona, ener-
gicrisis en andere onvoorzien gebeurtenissen 
onvoldoende aansloot op de behoefte van de 
mensen.  
 
Nu vandaag de dag wil de gemeente echt maat-
werk leveren, door een meer integrale aanpak 
tussen armoedebeleid, schuldhulpverlening en 
inkomensondersteuning. Ook door in te zetten 
op preventie en begeleiding. Tevens komt er 
meer aandacht voor het doorbreken van arm-
oede van generatie op generatie.  
 
Voor de gemeente betekend dit, dat ze vooral er-
varingskennis willen gebruiken om een nieuw be-
leid uit te stippelen. Van Zelfredzaamheid naar 
Samenredzaamheid.  
 
Via een mentimeter kregen we twee vragen 
voorgelegd waarbij we drie steekwoorden 
konden invullen: 
 
Wat betekend bestaanszekerheid voor je? 
Wat heeft de gemeente Heerlen nodig om de 
bestaanszekerheid van haar bewoners te 
verbeteren?  
 
Op de eerste vraag kwamen antwoorden zoals: 
voldoende inkomen om naast het betalen van de 
vaste lasten nog wat over te houden om iets ex-
tra‟s te kunnen doen en te kunnen sparen voor 
onvoorzien omstandigheden, een sociaalnet- 

werk, veiligheid. 
 
Bij de tweede vraag kwamen antwoorden zoals:  
ervaringskennis, burgers, maar bovenal een 
luisterend en begrijpend oor.  
 
Waarop Jozé spontaan haar gedicht over luis-
teren voordroeg.  
 
Ook wordt er lef gevraagd van de gemeente, lef 
om werkelijk er voor te zorgen dat mensen uit de 
armoede komen en armoede ophoud te bestaan, 
te beginnen in Heerlen.  
 
Dit was de kick off, er komen nog 2 bijeenkom-
sten voor genodigden (datums nog niet bekend) 
waarbij we samen werken aan het vormgeven 
van het beleid en het de puntjes op de i zetten 
voordat het beleidsplan naar de raad voor goed-
keuring gaat in december.  
 
Als Vierde Wereld zullen we zeker onze stem 
laten doorklinken in de hoop dat het een be-
leidsplan wordt dat werkelijk mensen uit de 
misère helpt.    
 
Voor meer informatie: 
 
Email: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl   
Website: www.atd-vierdewereld.nl 
Facebook: ATD VIERDE WERELD Limburg 
 
Van de redactie: 
 
Dit artikel werd namens ATD geschreven door 
Marion Braad. 
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Stichting Scan: Kalender 2025 
 

            
  
 
Al jaren brengt Stichting SCAN een kalender uit. 
 
 
In 2025 bestaat Stichting Scan 25 jaar en ver-
schijnt er een jubileum editie van de kalender  
 

        
 
Op deze kalender zijn alle belangrijke dagen in 
Nederland en Afghanistan bij elkaar gebracht 
zodat u alle feestdagen kunt zien.  
 
Ook dit jaar zijn alle (bekende) activiteiten van de 
organisaties verenigd in HeerlenMondiaal en, 
alle met haar bevriend organisaties, vermeld. 
 
Deze kalender bestaat uit 3 jaartellingen:  
 
de Christelijke,  
de Islamitische en de  
Solar Hijri Kalender (Perzische jaartelling).  
 
Hieronder volgt meer informatie over deze 
jaartellingen. 
 
De Christelijke en Solar Hijri Kalender hebben 
hetzelfde aantal dagen (365 dagen). Het 
nieuwjaar op de Perzische kalender is bijvoor- 

beeld net als de Christelijke kalender altijd op 
dezelfde dag, namelijk op 21 maart (dan begint 
het nieuwjaar met de eerste maand Hamal) (elke 
5 jaar is het nieuwjaar echter op 20 maart). Ook 
bijvoorbeeld de Onafhankelijkheidsdag van 
Afghanistan is op een vaste dag, namelijk 28-5-
1298 (= 19-8-1919) en dit is altijd op 19 augus-
tus. 
 
De Solar Hijri Kalender (Perzische) kalender is 
een zonnekalender en wordt in Afghanistan, Iran 
en Koerdistan gebruikt. 
 
De jaartelling van de Perzische kalender was op 
hetzelfde punt begonnen als de Islamitische 
kalender, maar verder zijn er geen overeenkom-
sten. 
 
De Islamitische jaartelling (Hijri Qamari) is een 
tijdrekening met als beginpunt het jaar waarin de 
hijrat of hegrat plaatsvond. Dit is de migratie van 
Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar 
Medina. Dit jaar begon (volgens de juliaanse 
kalender) op 15 of 16 juli 622. De Islamitische 
jaartelling wordt binnen de Islam gebruikt voor de 
bepaling van bepaalde feest- en vastendagen, 
maar ook als gangbare kalender in Saoedi-
Arabië en enkele omringende landen. De 
Islamitische kalender is een maan-gebonden 
kalender, bestaande uit een jaar van 12 maan- 
den van 29 of 30 dagen. Doordat deze 12 samen 
ongeveer 354 dagen duren, loopt deze kalender 
elk jaar 10 tot 12 dagen uit de pas met het 
zonnejaar, waardoor bijv. de Ramadan nu in de 
zomer is maar na enkele jaren in de winter.  
 
Muharram is de eerste maand van Islamitische 
jaartelling (Hijri Qamari) (Begin Nieuwjaar). 
Toen de Taliban aan de macht was in Afghan-
istan (1999 en 2002) gebruikte ze de Islamitische 
kalender. 
 
Wij gebruiken in Afghanistan nu de Solar Hijri 
Kalender. De maanden zijn hetzelfde, maar de 
namen van de maanden zijn in Afghanistan 
anders. Bijvoorbeeld: de eerste maand heet in 
Afghanistan „Hamal‟, in Iran heet dit „Farvardin‟ 
en de Koerdische mensen noemen het 
Xakelêwe. 
 
Voor meer informatie of bestellen/downloaden 
van de kalender: 
 
https://stichtingscan.com/kalender-2025-1404/ 
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Open Schacht Weekend 
 
               

  
 
Wil jij ons bijzondere schacht- en ophaalgebouw 
bewonderen? En ben jij benieuwd naar de verha-
len over het ondergrondse leven? 
 
In het eerste weekend van mei is er weer een  
Open Schacht weekend: 
 
zaterdag 3 en zondag 4 mei 2025 
 
Het Mijnmonument ONI is dan geopend van 
10.00 - 17.00.  
 
Met het combinatieticket bezoek je zowel het 
Nederlands Mijnmuseum (Dr. Poelsstraat 29) als 
het Mijnmonument (Mijnmuseumpad 2).  
 
Kinderen t/m 17 jaar krijgen gratis toegang � 
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl/.../open-
schacht.../ 
 
Voor meer informatie: 
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl/ 
 
 

         
 
 
 

Colofon  
 

De Inkijk mei 2025 is een uitgave van  
HeerlenMondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de abonnees 
verstuurd. 
 
Redacteur: Frank Rochette 
 
Let Op: 
 
Per 1 februari is het emailadres gewijzigd: 
 
Alle artikelen en abonnementen: 
 
redactie.deinkijk@gmail.com 
 
Het juni nummer verschijnt omstreeks: 
 
                         1 juni   2025 
Sluiting kopij:  20 mei   2025      

 
     
 

                                   
 

                 



Agenda mei 2025 
 
Za     3 + 
Zo     4   Open Schacht 
               Mijnmuseumpad 2 
               Heerlen 
               10.00 – 17.00 
 
Zo     4    Planten en zaden ruildag  
               Dobbeltuin,  
               Dobbelsteijnstraat 12  
               Heerlen 
               11.00 – 15.00  
 
Zo     4    Dodenherdenking Heerlen 
               Gemeentehuis Heerlen 
               Raadhuisplein 
               Heerlen 
               Aanvang: 18.30 
 
Zo     4    Dodenherdenking Hoensbroek 
               kleine St. Jan 
               Markt 
               Hoensbroek 
               Aanvang: 19.45 
 
Ma     5   Bevrijdingsmaaltijd 
               Pancratiusplein 
               Heerlen 
               12.00 - 15.15. 
 
Ma     5   Lentevredeswandeling 
               Start om 14.00 bij de Vredeskapel en Joods monument 
               Akerstraat bij nr. 37a 
               Heerlen 
 
Wo     7  Film: Riefenstahl 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 20.00 
 
Do      8  Bloemschikken 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Do      8  Café Mondiaal: Als je vrede wilt, bereid je dan voor op  
                                         oorlog? 
               Café Pelt 
               Pancratiusstraat 48 
               Heerlen  
               Aanvang: 19.30 
 
 
 
 

 
Zo    11  Film: Riefenstahl 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 16.30 
 
Di     13  Windmobiel 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               13.00 – 15.00  
 
Di     20  Bloemschikken 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               13.00 – 15.00  
 
Wo    21  Humanistisch Café: Vooroordelen 
               Café Pelt 
               Pancratiusstraat 48 
               Heerlen  
               19.00 - 21.00 
 
Do   22  Humanistisch Verbond Leesclub:  
              De geniale vriendin van Elena Ferrante 
              14.00 – 16.00 
              Locatie na aanmelden 
 
Do    22   Windmobiel 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Za    24   Repaircafé 
               Sam Sam 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen               
              10.00 – 12.30     
 
Za    24  Reisje naar Brussel 
              Vertrek: 08.00 
              Spoorsingel (achterzijde station) 
              Heerlen    
 
Di    27   Vuur en Soep avond 
               Dobbeltuin 
               Dobbelsteijnstraat  
               Heerlen               
              17.00 – 21.00 
 
Wo   28  Wereldlunch: Italiaans 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               12.00 – 13.00  
 

 
 

 


