Visiestuk

Deze periode hebben we het gehad over barmhartigheid en vergeving. Maar wat hebben we
geleerd over deze aspecten? Zijn we ons bewuster geworden van het belang om te kunnen
vergeven? Hebben we een andere kijk gekregen op barmhartigheid?

Kijken we nu anders

o naar elkaar?

o naar barmhartigheid in de maatschappij?
o naar mijn eigen barmhartigheid?

° naar wat vergeven voor mij betekent?

Maak een drieluik met de bovengenoemde thema's. Dit kan door te tekenen/schilderen,
collage technieken te gebruiken of door (een gedicht) te schrijven.

Presenteer de drieluik aan elkaar en stel ze ten toon in het gebouw.

Mensen om van te houden



