
 

Mensen om van te houden 

…………………………………………………………………

 

 

 

 

Allen uit dezelfde bron  

 

Het Apostolisch Genootschap erkent een universeel werkzame, creërende kracht, die zich via 
een evolu onair proces in ontelbare vormen verwerkelijkt. Het is een mysterie, tradi oneel 
aangeduid met God. God en schepping staan dus niet los van elkaar, maar zijn deel van een 
ondeelbaar geheel, zonder met elkaar samen te vallen. Heel de schepping, ook de mens, 
wordt gezien als gestaltegeving Gods. (website Het Apostolisch Genootschap) 
 
Het begint met hoe je naar jouw wereld kijkt. Wat ontroert jou? Als je hebt geleerd te kijken 
vanuit dankbare  verwondering voor schepping en diepgevoelde verbondenheid met de  
ander, dan zie je in perspec ef. Dan besef je dat je bepaalde dingen anders moet doen,  
vertaal je dit in je gedrag en in de rich ng waarin je beweegt. Weekbrief 14 december 2014 
‘Wat mij beweegt!’ 
 
 
Kijk samen naar: De schepper spreekt! (komisch) 3.47 min.  
h ps://www.youtube.com/watch?v=neQAZU6 00  
 
 
Kijken vanuit verwondering:  

Geef een korte inleiding vanuit het voorwoord. 

Teken ‘Wat ontroert jou?’  

 Kun je vertellen wat je ontroert? 

 Zie je verbinding met het stuk uit de weekbrief ‘Wat mij beweegt?’ 

 

Wanneer het past kun je afsluiten met ‘Leven in verwondering’ 

h ps://www.youtube.com/watch?v=R9‐4sCSG6DU  
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