‘Orientatie

Barmhartige Samaritaan
Voor wie ben jij een naaste?

Barmhartige Samaritaan is een Nederlandse uitdrukking en geeft aan dat iemand zich zonder

eigen belang over een ander ontfermt.

De Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een parabel uit de Bijbel. Een parabel is een
kort verhaal, dat verteld wordt om een religieus idee uit te leggen. Het parabel van de
Samaritaan wordt door Jezus verteld. Het parabel is geschreven om de vraag: 'Wie is mijn
naaste?' te beantwoorden, om daarmee het gebod 'Heb uw naaste lief' beter te begrijpen. In
de parabel ligt er een gewonde man langs de weg en twee belangrijke Joden weigeren om de
man te helpen. Een Samaritaan stopt wel en helpt de man. De Samaritanen werden in die tijd
geminacht door het Joodse volk. Met het verhaal wil men overbrengen dat het niet gaat om
de persoon, maar om datgene wat hij of zij doet. Daarnaast wordt het verhaal gebruikt om
aan te geven dat niet alleen de wet letterlijk nagestreefd moet worden, maar dat ook het idee
van de wet nastrevenswaardig moet zijn.
http://www.ensie.nl/redactie-ensie/barmhartige-samaritaan

Maak met elkaar een mindmap rondom het woord ‘barmhartigheid’.
Maak gebruik van kleuren en beelden.

Vraag daarna wie het verhaal kent van de barmhartige Samaritaan.
Ga hierover in gesprek.

Je kunt het verhaal met elkaar uitbeelden.

Rond het gesprek af met de vraag of het nog modern is om barmhartig te zijn?

Verdieping rondom de vraag is het nog modern om barmhartig te zijn?

Modern

Juist in deze tijd zie ik overal barmhartigheid ontstaan, want we nemen weer zelf de touw-
tjies in handen nu de overheid dat veel minder doet. Mensen lijken wakker te worden en voe-
len zich betrokken en verantwoordelijk voor het welzijn van de mens én de aarde.

Neem Den Haag in transitie, met de boodschap: De kracht van de lokale gemeenschap!

We zijn de buurman, de buurvrouw, de buurjongen en het buurmeisje. We zijn van de winkel
op de hoek en de school in de straat. We verbouwen ons eigen eten en we wekken onze ei-
gen energie op. We repareren wat kapot is en we delen met elkaar.

Neem de “weconomy” en de deeleconomie: we zien de gevolgen in van de individualistische
maatschappij en we willen de handen weer ineen slaan. We delen en her-bruiken spullen,
we delen kennis en zoeken naar duurzame oplossingen. Prachtige, barmhartige initiatieven.

http://www.werkeninnetwerken.nl/barmhartigheid/ Ineke Majoor

Mensen om van te houden
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