
 

Mensen om van te houden 

…………………………………………………………………

 

 

 

 

Vrede maak je niet alleen  

Ik wil werken aan de vrede 

We gaan het jeugdkoorlied 1.16 ‘Vrede maak je niet alleen’ instuderen. Vraag daarbij de hulp 

van meisjes‐ en jeugdkoor en hun dirigenten en begeleiders. 

Maak er iets bijzonders van. Bedenk met elkaar hoe je het lied zingend kunt uitbeelden. Dat 

kan door de expressie van de zinnen heel duidelijk te doen. Laat het verschil tussen ruzie en 

vrede horen in de uitspraak. Zorg voor een goede dynamiek (hard/zacht, langzaam/snel).  

Bedenk een choreografie (bewegingen) die de woorden ondersteunt. Misschien kun je zelfs 

iets bedenken om met kleur – voor ruzie en vrede – te werken in bijvoorbeeld kleding of een 

hoed. 

Overleg of dit lied samen gezongen kan worden Ɵjdens de 1e zondag van de maand of bij de 

afsluiƟng van dit themablad. 

 

Vrede zit in kleine dingen,  

vrede hangt soms om je heen, 

vrede kun je zomaar hebben,  

vrede maak je niet alleen. 

Ruzie zit in kleine dingen,  

ruzie hangt soms om je heen,  

ruzie kun je zomaar hebben,  

ruzie maak je niet alleen. 

Ik wil voor de vrede kiezen,  

ook al valt dat soms niet mee,  

maar ik wil er wel aan werken. 

Ja dat is een goed idee. 

Vrede past bij ons, bij allen,  

vrede past bij jou, bij mij,  

vrede zal de sfeer verhogen,  

vrede, soms is het voorbij. 

Ruzie kan behoorlijk knallen,  

ruzie hoort er soms ook bij,  

ruzie kan de sfeer bederven,  

ruzie gaat vaak weer voorbij. 

 

Ik wil voor de vrede kiezen,  

ook al valt dat soms niet mee,  

maar ik wil er wel aan werken. 

Ja dat is een goed idee. 

  


