1

(L

Nog even nagenieten

Zijn we meer van mensen gaan houden?

Loop de achterliggende weken nog eens langs en breng de gesprekken en activiteiten nog
eens in herinnering.

Maak er met elkaar een overzicht van op een grote flap en laat de kinderen steeds aangeven
wat het meest is bijgebleven, maar ook wat al snel is weggezakt en waarom. Zijn er nog
dingen blijven liggen en kunnen we daar nog wat mee?

Cruciale vraag: voel je, doordat je meer weet over vergeven en barmhartigheid, dat je meer
van mensen kunt houden? Waarom?

Bepaal samen of er reden is om de gemeenschap iets over te presenteren van de
achterliggende weken. Zo ja, dan volgt nog een creatieve avond om de presentatie voor te
bereiden.

Vergeet daarbij de volgende dingen niet:
De visual over de rondgang

Het zingend uitbeelden van het lied ‘Vrede maak je niet alleen’.

Mensen om van te houden




