
 

Vriend zijn 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

TIPS: 

(Prenten)boeken en filmpje ter inspiratie, ook voor de ouders, om thuis te lezen. 

 

 

 Na aan het hart van Toon Tellegen. Dierenverhalen vol vriendschap. 

 De mooiste vis van de zee van Marcus Pfister. 

 Wil je mijn vriendje zijn? van Eric Carle (met downloads van juf Sanne, thema  

vriendjes). 

 Samen kunnen we alles van Ingrid en Dieter Schubert. 

 Wat je voelt. Aliki Brandenberg, 1987, Uitgeverij C. De Vries-Brouwers p.v.b.a.,  

Antwerpen. Kijkboek (prenten, strips) over gevoelens, emoties, vriendschap en  

andere sociale situaties. Heel bruikbaar bij dit thema! 

 Een vriend is iemand die om je geeft. Joan Walsh Anglund, 1978, Zomer & Keuning,  

Wageningen (laat zien wat/wie een vriend kan zijn). 

 YouTube: Kikker vindt een vriendje van Max Velthuijs. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qGPg9c2p5ds

