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Geliefd mens,
 
2026 is een nieuw jaar vol mogelijkheden. Wat zal er op ons pad komen? Waar wil je mee in 
verbinding blijven en waar opnieuw verbinding mee aangaan? De brochure over ons nieuwe 
jaarthema Verbindingskracht opent met:

Steeds meer mensen zoeken naar houvast, richting, hoop en betekenis. Want we leven in een tijd  
vol onzekerheid, verdeeldheid, individualisering en ongelijkheid. Wij geloven - juist nu - in de kracht  
van verbinden. Wij geloven dat het leven betekenis krijgt als we in verbinding staan met elkaar en  
het grotere geheel. Verbinding is voor ons een bewuste levenshouding die om inzet, om lef en  
compassie vraagt. Verbinding versterkt mensen, geeft hun hoop en houvast en verrijkt het leven.1 

Izzy (9 jaar) verwoordde dit prachtig tijdens de uitzending van De Ontmoeting in december2. Ze zei: 
“Samen met anderen zijn voelt heel fijn, dan sta je er niet alleen voor. Hoe meer ik dat gevoel krijg, 
hoe meer ik durf. Op school mogen we altijd iets laten zingen als we iets leuks hebben. En als ik  
mijn vertrouwen hier heb gekregen, ga ik dat daar ook doen. En dat is dan weer heel fijn.” Izzy voelt 
wat haar sterkt. Het helpt haar om in een omgeving te zijn die haar vertrouwen geeft, om er op een 
andere plek van te kunnen uitdelen.

Er zullen ook dit jaar mensen zijn die bij ons aankloppen, zowel in de gemeenschap als bij ons 
persoonlijk. En dan wil ik Izzy voor ogen hebben. Want ik hoop dat de mensen aan mijn blik en  
mijn woorden kunnen merken dat ze welkom zijn. Izzy maakt me helder dat het helpt als ik de 
verantwoordelijkheid neem om bij te dragen aan het vertrouwen dat we in elkaar en in onszelf  
mogen hebben. We oefenen dat al heel lang met en bij elkaar in onze gemeenschappen. En ook  
daar lukt dat niet altijd. We kennen de ervaring om voor een dichte deur te staan en teleurgesteld  
te worden. Dat kan pijnlijk, kwetsend en confronterend zijn. We kunnen elkaar maken en breken.

Maar… we hebben de tijd. We zijn er en we zijn samen.
 
Laten we een weg zoeken dat ons langs doemscenario’s en voorbij versplintering voert naar een 
groots en adembenemend uitzicht.3 We zoeken daarin allemaal ons eigen pad: een pad waarop  
we - naar vermogen - verbindend zijn, vertrouwen hebben en bijdragen aan heelheid.

En, al doende, willen we ook verbinding zoeken en maken met de bron van alle leven. De bron van 
waaruit we het vermogen hebben om vertrouwen te laten stromen en wij ons geloof en vertrouwen  
in alle eenvoud en openheid kunnen laten zien. Zo gaan we het nieuwe jaar in. Daarover gaat ook 
deze bede die we vertalen als een opdracht aan onszelf om waar te maken in eigen leven:

Voor toekomst zorgen



Barmhartigheid tonen:
uit liefde bewogen de hong’rigen voeden,

ontfermend de vreemd’ling behoeden,
voor zieken te zorgen

en de wereld van morgen,
waar ieder kan wonen.

Waar liefde kan wonen:
daar zal men zachtmoedig de dorstigen laven,

de doden eerbiedig begraven
en kleden de naakten,
of gevangen geraakten
barmhartigheid tonen.

Compassie te tonen:
gedreven door liefde en vol mededogen,

van binnenuit voel ‘k mij bewogen
voor toekomst te zorgen,

voor een wereld van morgen,
waar ieder mag wonen.4

Met mijn hartelijke groet, graag uw zuster, 
Nanda Ziere

We herbevestigen onze doopbeloften
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