
 

 

                        Ga dan verder met liefde 
                          Afbeelding bij de weekbrief nr. 4  2026                        

           

          Citaat: “En toch… Om Gods gloed- die onze dagen kan verlichten - te ervaren, werk ik aan een open geest   

          en bid ik om ‘komma’s en aanhalingstekens’ in mij. Ik zoek naar een opening in mijzelf om iets van die  
          eeuwige liefde aan het woord te laten. Ik probeer het zo helder mogelijk voor me neer te zetten: wat wil ik én  

          wat zou de liefde doen? Daarop ga ik kauwen en vertraag ik. Als ik merk dat ik in verzet kom, bevraag ik  

          mezelf waarom dat gebeurt. Ook koester ik de ervaringen waarin m’n beperktheid geen grens bleek te  

          zijn en er liefde was.”  
 
         “Ondertussen zoek ik die mensen, die teksten, die muziek en die ruimte die me een zetje in de goede richting    
          geven en mijn verlangen voeden om een liefdevol mens te zijn. Ik denk na en nog eens en nog eens over mijn  
          geloof ‘dat in mij de dageraad ligt’. Mijn verlangen om het goede te doen helpt me mijn weg te vinden en toch  
          voel ik mij soms diep onthand. Want in het mij gegeven leven ga ik erover welke keuzes ik maak. Dat   

is een uitdagende, maar soms ook werkelijk een moeilijke opdracht.” 
 
          Met een groet namens de beeldengroep,  Rob Buitenkamp 
 

Reacties of vragen? Mail naar beeldengroep@apgen.nl 
 

          Beeld:  https://unsplash.com/photos/group-of-people-sirring-under-sunset-  
                      NhU0nUR7920 
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