
 

 

                                     Stilstaan 
                           Afbeelding bij de weekbrief nr. 5  2025                        

           
          Citaat: “Soms zijn er van die momenten waarop je stilstaat en je je afvraagt: hoe ben ik hier eigenlijk 
           gekomen? Misschien herkent u dat wel. Zo’n gevoel dat je even terugkijkt naar de stappen die je 
          hebt gezet, de keuzes die je hebt gemaakt en de mensen die je onderweg hebt ontmoet. Alsof je 
          in een dagboek bladert en de reis die je hebt gemaakt voor je ogen ziet passeren. Een reis met ups 
          en downs die soms eenzaam voelde, maar tegelijkertijd gevuld was met ontmoetingen die me deden 
          groeien in hoe ik in het leven wil staan.” 
 
          Met een groet namens de beeldengroep,  Frank Huisman 
 

Reacties of vragen? Mail naar beeldengroep@apgen.nl 
 
Beeld: https://pixabay.com/photos/footprints-beach-water-footstep-1145883/ 
 
 
 
 

 
 

 


