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Citaat: 

In de dagen van de Stille Week stel ik mij soms voor hoe Jezus die laatste periode van zijn leven kan hebben beleefd. 

Dan verplaats ik mij in de verhalen die we elkaar al zo lang vertellen en zie ik het voor me. Kwetsbaar op een ezeltje 

Jeruzalem met al die hem toejuichende mensen langs de kant van de weg. 

 

Toelichting:  

De palmtakken symboliseren de overwinning en verwelkoming van Jezus als koning. 

Palm Zondag of ook wel Palm Pasen is het begin van de Goede Week 
 

Lieve groet, namens de beeldengroep,  

Cora Bangma, Perth 

  

https://unsplash.com/photos/man-in-green-coat-standing-beside-man-in-brown-and-red-stripe-shirt-H9Q5V_WPSdM 
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