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Citaat 1: “Een nienwe dag. Nadat het onbeil was geschied, blijven i achter in verdriet en 30
alleen. De vromw die zoveel om hem gaf, 3oekt hem vertwifeld bij zijn graf. Waar is hij heen?
Zij treft alleen een tuinman daar. En oog in 0og onthult hij haar een groot geheinr: " Al is hijzelf
niet meer in leven, het licht van liefde is gebleven. Het zal er Zin, als wij er Zijn. Amen.”

Met een groet namens de beeldengroep, Rob Buitenkamp

Reacties of vragen? Mail naar beeldengroep@apgen.nl

Beeld: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/silhouet-van-een-persoon-die-naast-het-
kruis-staat-tijJdens-zonsondergang-54333/




