De kunst is de niet-vrijheid in
de vrijheid te leren zien

Beeld bij de weekbrief jaargang 2025, nr. 13

Toelichting bij de beeldkeuze:

DE KUNST IS DE NIET-VRIJHEID IN
DE VRIJHEID TE LEREN ZIEN

Citaat:

“Tk zie dankbaarbeid. 1 oor datgene wat vidr ons en voor ons is gedaan. Dat wij in vrijheid mogen leven, denken, spreken. ..
Dat onze vrijheid wortelt in wat door anderen is gezaaid, gekoesterd en bewaard, stemt mij dankbaar. Laten we haar nooit als
vanzelfsprekend ervaren. Dankbaarbeid berinnert ons eraan dat vriheid geen begit is, maar een geschenk dat telkens opnienw
ontvangen moet worden.”

Toelichting:

In de weekbrief worden vele facetten van vrijheid aangehaald. Er is voor deze afbeelding gekozen omdat
deze afbeelding ook de vele facetten weergeeft. De roos, uit het verhaal, de dankbaarheid en het ongemak
maar zeker ook de verantwoordelijkheid en de verbondenheid komen allemaal samen in deze afbeelding.

Met lieve groet,
Namens de beeldengroep,
Narda van der Veen

Wilt u reageren, mail dan naat: beeldengroep@apgen.nl
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