
 

Geliefd mens, 

 

 

Geliefd mens 

 

  

Ken je dat gevoel? Je hebt alles klaargemaakt voor iemand die op bezoek komt. De koffie staat 

klaar, er ligt iets lekkers en je wacht tot de bel gaat… 

Als je iemand in je huis binnenlaat, gebeurt er iets bijzonders. Die persoon komt niet alleen in 

je huis, maar ook in je leven. Dat kan fijn zijn, maar soms ook moeilijk. 

 

Gastvrij zijn betekent dat je de ander probeert te begrijpen. Je maakt ruimte voor iemand die 

anders is en opent je hart. Misschien hoort gastvrij zijn wel bij geloven. 

 

Tegenwoordig kiezen we vaak met wie we omgaan. We zoeken mensen die ons een goed 

gevoel geven en vermijden anderen. Maar echte liefde en samen leven werkt anders. 

Natuurlijk zijn er grenzen. Niet iedereen is goed voor je. Maar als je alleen mensen dichtbij laat 

die altijd bij je passen, mis je iets belangrijks. Gastvrij zijn betekent ook dat er ruimte is voor 

dingen die niet perfect zijn. Voor mensen die anders denken of andere keuzes maken. Durf jij 

te laten zien dat jouw leven soms ook rommelig is? 

 

Gastvrijheid gaat ook over wie er niet (meer) is. Soms gaan mensen weg. Ze willen niet meer 

samenkomen of maken andere keuzes. Dat kan pijn doen, want je mist hen. Misschien lijkt het 

stiller en leger dan vroeger. 

 

Bij gastvrijheid hoort ook verdriet. Als je je hart openzet, kun je ook gekwetst worden. Als je 

van iemand houdt, kun je diegene ook heel erg missen. Misschien gaat gastvrijheid dus niet 

alleen over wie er bij jou binnenkomt. Het gaat er ook om dat je ruimte blijft houden voor 

mensen die er niet meer zijn. 

 

Je kunt overal gastvrij zijn, niet alleen thuis. Als je verder kijkt, zie je misschien dat wij 

allemaal samen op de aarde wonen. Wij zijn niet alleen gastheer of gastvrouw, maar ook zelf 

gast. Stel je eens voor: je kijkt een beetje verder dan je eigen wereld. Dan zie je dat iedereen 

een plek heeft op de aarde.  

Wat betekent gastvrij zijn dan voor jou? Wat voor gast ben jij in jouw leven? 

 

Met hartelijke groet, 

uw zuster, 

Nanda Ziere 

 

 

 

 

 

Ruimte voor wie komt 
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 We gedenken in dankbaarheid hen die ons voorgingen 

 

1 Zie ook Marije Roeleveld, ‘Gunnen wij het anderen om in ons leven te zijn’, Volzin, april 2025.  

17 mei is er een video beschikbaar met een toelichting op de regiogesprekken. Zie: www.apgen.nl/regiogesprekken2026 
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