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Citaat: “We leven in een tijd waarin veel relaties viuchtig lijken te zijn. We kunnen makkelijk kiezen met wie we
omgaan, wie we volgen of ontvolgen en wie we liever ontwijken. Onder het mom van ‘good vibes only’ sluiten we
wellicht mensen buiten die ons niet direct iets opleveren. Een relatie moet dan prettig zijn, energiek en het liefst met
meetbaar resultaat. Jij geeft mij iets, ik geef jou iets, en zolang de balans goed voelt, blijven we verbonden. Maar een
gemeenschap zijn, blijven en vormen, werkt anders. Liefde werkt anders. Trouw werkt anders.”

Toelichting bij de keuze:
Gastvrijheid vraagt van je om je te verplaatsen in de ander, om ruimte te maken voor de ‘vreemde’ en je hart open te
stellen. Misschien is gastvrijheid daarom ook wel een oefening in en een uiting van je geloof.

Lieve groet, namens de beeldengroep,
Arno Been, Winterswijk

Afbeelding van Erika Giraud op Unsplash
(https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-two-women-hugging-b_zi7R-qldQ)
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