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Pinksteren: het feest van nieuw elan

Geliefd mens,

Ken je het verhaal van de toren van Babel? In de Bijbel staat dat mensen samen een stad
bouwen. Steen voor steen, muur voor muur. De mensen bouwen een plek waar ze kunnen
wonen. Een veilige plek, waar ze elkaar begrijpen. Ze zijn trots op wat ze samen kunnen
maken. Midden in de stad bouwen ze ook een grote toren. Daarmee willen ze dichter bij de
hemel komen.

Toen ik dit verhaal weer las, dacht ik: wat mooi. Mensen bouwen samen een plek waar ze
elkaar begrijpen en samen verder kunnen. Maar ze zijn ook bang om elkaar kwijt te raken. Ze
willen bij elkaar blijven, binnen hun eigen muren. De wereld daarbuiten voelt groot en
onbekend. Eigenlijk hadden ze de opdracht gekregen om juist de wereld in te gaan. Om
nieuwe plekken te ontdekken en verder te kijken dan alleen hun eigen omgeving.

Misschien lijkt dat wel een beetje op ons leven. Soms bouwen we iets goeds samen. Maar
soms doen we dat ook omdat we bang zijn voor het onbekende. Durven wij open te staan voor
anderen? Of blijven we liever binnen onze eigen veilige groep?

Kunnen we misschien allebei: samen blijven én ook op pad gaan naar iets nieuws?

Ook met Pinksteren gaat het hierover. Mensen spreken verschillende taken en begrijpen elkaar
eerst niet. Maar dan gebeurt er iets bijzonders: ze begrijpen elkaar toch.

Niet omdat alles hetzelfde wordt, maar omdat er verbinding ontstaat. Een nieuwe kracht, een
frisse wind. Wanneer heb jij zoiets weleens meegemaakt? Dat je iemand ineens echt begrijpt?

Met Pinksteren zetten wij als Apostolisch Genootschap een nieuwe stap. We hijsen een viag
met een nieuw logo. Een logo zegt niet alles. Maar het kan wel laten zien: hier zijn mensen die
samen willen werken aan een wereld waarin iedereen meetelt.

Ons embleem blijft ook belangrijk. Het herinnert ons eraan dat we geen muren willen bouwen
tussen mensen. Wat wij samen doen, blijft alleen bestaan als we ons ervoor inzetten. Door
samen te werken, elkaar te helpen en ook door financieel bij te dragen. Daar zijn we elkaar
dankbaar voor.

Pinksteren is een mooi feest. Laten we het vieren met nieuwe energie en frisse moed.

Met dankbaarheid voor de mensen védor ons, naast ons en na ons. Zodat we het licht en de
liefde kunnen blijven doorgeven.

Met een hartelijke groet,

Nanda Ziere

" Jonathan Sacks, Genesis, boek van het begin, Middelburg: Skandalon, 2020
2 In deze videoboodschap (www.apgen.nl/aanbieding) wordt die dank geuit.



