
Achtergrond en verdieping bij weekbrief nr. 19 (6 juli) 
 
Titel: De tijd die je gegeven is 
 
weekbrief -1: Jij bent mij in een andere gestalte 
weekbrief -2: Mag het kunstwerk op uw steentje rekenen? 
 
 
Steppingstones 

• Afschakelen van het dagelijks gebeuren en genieten van het moment 

• De kwantitatieve tijd (chronos) en de kwalitatieve tijd (kairos) 

• Chronos is de tijd van ‘hebben’, kairos de tijd van ‘zijn’. 

• Een goddelijk moment ervaren 

• De waarde van momenten van aandacht, stilte en verbondenheid in alle 
levensomstandigheden  

• Onze stem laten klinken in de eeuwigheid 

• Zinvol leven door nu de goede dingen te doen voor mijzelf, mijn medemens, 
mijn omgeving en de aarde 
 

 
 
Vragen uit de weekbrief 

• Hoe schakelt u af van het dagelijks gebeuren? 

• Herkent u het verschil tussen ‘chronos’ en ‘kairos’ 

• Wat is voor u een goddelijk moment (geweest)? 

• Wat is voor u de betekenis van de zin in het gedicht ‘en daarheen langzaam 
worden opgelicht’? 

• Wat zijn uw ervaringen met de waarde van momenten van aandacht, stilte en 
verbondenheid bij levensomstandigheden? 

• Wat is voor u de verbinding tussen de tijd die we leven en de eeuwigheid? 

• Wat is voor u ‘het goede’? 

• Wat is voor u een reden om ‘het goede’ te doen? 
 
 
Toelichtende video 
 
https://youtu.be/WJCyzdZ76KQ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWJCyzdZ76KQ&data=05%7C02%7Cmhoendermis%40APGEN.NL%7C7260bfd600f64ec159b908ddb58671ee%7C20ceac6e07734fa0a73c87a0cc753312%7C0%7C0%7C638866311226791037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6e4ldc2F%2BWng01f2lv7i4AL2CJ77zKZyXsGYhotBcPM%3D&reserved=0


 
 Interactieve werkvormen voor jeugd en jongeren 

• De werksuggesties voor het derde kwartaal vind je hier. 

• De werksuggesties bij deze weekbrief vind je hier  
 
 
Achtergronden bij het jaarthema ‘Moedig op weg’  

• Klik hier voor de algemene inleiding bij het derde kwartaal van het jaarthema. 

• In het Team Landelijke groep geestelijk verzorgers zijn in de map 
Jaarthema 2025 / Q3 – Een overstijgend perspectief meer verdiepende 
documenten te vinden. In het document Q3 Een overstijgend perspectief 
(gecombineerd) zijn alle verdiepende artikelen in één pdf-bestand 
samengebracht. 

• In de Bibliotheek online kun je desgewenst nog meer achtergrondinformatie 
opzoeken. (handleiding) 

 
 
Tips voor een inspirerende eredienst 

 
Gedicht van br. R.J. Diehle 

 
 

Het eeuwige nu beleven 
  
Bewust in het nu te leven, 
bij alles wat is gegeven 
zich te bezinnen op de tijd, 
die eeuwig is, maar snel verglijdt. 
Overdenkend, heel even, 
het eeuwige nu zo beleven. 
  
Neem ik de tijd als bondgenoot 

https://apgen.sharepoint.com/:w:/s/LandelijkegroepGeestelijkverzorgers518/EUuGbVv4SfBKjQvxJKL5DnUBiwPVbvDhu6yysRqGq_J3zA?e=8jwl8c
https://apgen.sharepoint.com/:w:/s/LandelijkegroepGeestelijkverzorgers518/EUWshwMS8lBLnptp48igO0ABdrlGpR0N6HqP76_dSrLiTw?e=EWQAoA
https://apgen.sharepoint.com/:w:/s/LandelijkegroepGeestelijkverzorgers518/EfVwW9MPwh9NjI7adyLECxEBlW7-wB5Vwk8DT9MSHZ6WEw?e=rnII5M
https://apgen.sharepoint.com/:f:/s/LandelijkegroepGeestelijkverzorgers518/EvzkkndULA1LpwGBJWZx4l8Bu1A0JYkBnhX4obEfrR7VIA?e=gw8Z7g
https://www.apgen.nl/contentassets/e65fe9f848ec4aaf87b86987e0e8d976/q3-een-overstijgend-perspectief-gecombineerd-1.pdf
https://www.apgen.nl/contentassets/e65fe9f848ec4aaf87b86987e0e8d976/q3-een-overstijgend-perspectief-gecombineerd-1.pdf
https://airtable.com/appmq8okXomIYjJub/shr5IEX3dbynsqL2E/tblNPgMBFEYpufxHj
https://www.apgen.nl/contentassets/18a2400aaaff4169af4e5a0bb2783c6f/bibliotheek-online-nieuwe-stijl---handleiding.pdf
https://youtu.be/WJCyzdZ76KQ


en koester haar als puur kleinood, 
sta ik stil, waardeer m‘n tijd, 
opdat ze niet langs me heen glijdt, 
dan wordt zo‘n moment beleefde tijd, 
het kostbare nu tot eeuwigheid. 
 

 
‘EEUWIG GAAT VOOR OGENBLIK’ 
  
DOOR MANFRED HORSTMANSHOFF 
4 maanden geleden 02-01-19 
5 min. leestijd 
Voeg commentaar toe 
‘ 
Toen iemand mijn in 2011 geschreven boekje Bewogen woorden (1) opensloeg, zocht zij 
meteen naar een ontbrekend woord. Dat was ‘eeuwigheidswaarde’. Ik ben eens gaan 
zoeken in het archief van Weekbrieven van 1946 tot heden, een simpele zoekactie. Het 
blijkt dat het woord in de eerste decennia vanaf 1946 zeer frequent voorkomt, maar de 
laatste jaren nog maar zelden gebruikt wordt. Heeft eeuwigheidswaarde in het ApGen 
aan belang ingeboet? Hebben we het er niet meer over? 
  
Op Hemelvaartsdag 1953 klonk de stem van apostel L. Slok op de radio voor de AVRO-
microfoon: ‘De Eeuwige in de tijd’ (2). Ik weet het nog goed. Ik was 8 jaar. Ik heb 
geluisterd. Op de lagere school in de derde klas mocht ik over de radio-uitzending 
vertellen. De titel en de tekst van de toespraak vatten precies samen waar het om gaat. 
‘De mens is de tijd in het eeuwige nu’, zoals we in een koorlied zongen, geen werktuig in 
Gods hand, maar een orgaan dat zelf God gestalte kan geven. 
  
Apostolische liederen zijn korte, kernachtige samenvattingen van onze geloofsinhoud. Ze 
beklijven. In tal van liederen wordt het ‘nu’ bezongen: ‘Gods tijd is altijd nu’, ‘Leven is 
veranderen’, ‘Levenstijd, wonderlijk, weergaloos, even en eindeloos … nu!’. Prachtige 
liederen. Dat geloof in het nu zorgt voor dynamiek en inspireert tot vernieuwing. Dat 
past in een land als Nederland dat tot de meest innovatieve ter wereld wordt gerekend. 
Maar hoe zit het met de eeuwigheid? Voelen we ons ‘deel van de eeuwigheid’, hebben we 
er deel aan, een ‘werkzaam deel’ zelfs, of ‘leven we in het moment’? 
  
‘O God, dat ik het leven 
 iets blijvends schenken mag’ 
 dat is m’n stille bede 
 bij elke nieuwe dag’ 
  
Op zaterdag 22 september zullen we ons in Bussum verdiepen in de opvattingen die in 
de 19e eeuw leefden bij apostel Schwartz en tijdgenoten (3). Zij zagen uit naar ‘het einde 
der tijden’, naar de eeuwigheid. Het lijkt in tegenspraak met het zoeken naar vervulling 
van het leven hier en nu, maar is dat echt zo? Toen ik onlangs in de concertzaal luisterde 
naar een uitvoering van het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen, 
gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd in 1940 in gevangenschap in een Duits 
kamp, ervoer ik de eeuwigheid, hier en nu. De muziek is geï nspireerd op het Bijbelboek 
Openbaring, dat apostel Schwartz als richtsnoer voor zijn arbeid diende. 

http://www.opdekeperbeschouwd.nl/eeuwig-gaat-voor-ogenblik/#respond


  
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat we nu andere woorden gebruiken om 
‘eeuwigheidswaarde’ uit te drukken. Een antwoord op die vraag vergt nader onderzoek 
en bezinning, want, zoals Vondel dichtte, diep bedroefd om de dood van zijn kind: 
‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’. 
  
1. M. Horstmanshoff, Bewogen woorden, Klein apostolisch woordenboek, Apostolisch 
Genootschap, Baarn, 2011, blz. 18-22. Ook: 
http://www.vanoosbreestichting.nl/1210140/1630804/Bewogen_woorden,_versie_2.p
df 
 2. Ons Weekblad 59 (1953) 178-180; Berry Brand, Nieuw licht op oude wegen, Delft 
(2013), 414-415. 
 3. http://www.vanoosbreestichting.nl/Home 
mailto:?subject=%E2%80%98Eeuwig gaat voor ogenblik%E2%80%99 Door Manfred 
Horstmanshoff&body=http%3A%2F%2Fwww.opdekeperbeschouwd.nl%2Feeuwig-
gaat-voor-ogenblik%2F 
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