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APOSTOLISCH

GENOOTSCHAP

Citaat: “Terwijl we deze weekbrief schrijven, denken we sterk terug aan het drama dat zich twee jaar geleden in Israél
voltrok en zich snel en hevig uitbreidde naar Gaza. De situaties daar blijven pijnlijk en uitzichtloos, en de vrede lijkt
verder weg dan ooit. Hoe vinden mensen die in strijd verwikkeld zijn ooit weer de weg tot elkaar? Hoe kan
vijandschap ooit weer veranderen in nabijheid?”

Toelichting bij de keuze:

De titel; het thema; de actualiteiten; de deelname aan de ‘rode lijn’ demonstraties door leden van het Apostolisch
Genootschap; dit alles komt naar mijn mening samen in dit beeld.

Deze afbeelding toont verwoesting op de achtergrond, zoals we dagelijks in het nieuws zien, maar ook een hoopvol
gebaar en symbool op de voorgrond: een Israélische man en een Palestijnse vrouw. De man kijkt enigszins
beschaamd naar beneden. De vrouw kijkt vriendelijk naar hem op terwijl ze hem, omarmt.

Misschien zijn die 2 groepen nog niet zo ver, maar het verbeeldt wel op een ultieme manier de situatie. Is het niet zo
dat door elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan, in de ogen te kijken en te omarmen, de vrede en liefde een kans
krijgt om als een kwetsbaar zaadje te ontkiemen? Jij bent mij in een andere gedaante.

Dat is waar ik mij voor in wil zetten: “luisteren zonder oordeel”, “vergeving niet uit te stellen”, “de menselijkheid in de

ander zien”, “verbinding kiezen boven verwijdering”, “de wereld een beetje mooier maken’,..... Doe jij ook mee?

Lieve groet, namens de beeldengroep,
Arno Been, Winterswijk

Vragen en reacties? / Questions or remarks ? beeldengroep@apgen.nl



