Wat zou de liefde doen?
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Citaat: “Dat laatste zag ik ook vorige week, toen ik naar de eerste aflevering van Kijken met Caspers keek. Het ging
over zand. Je ziet hoe zand ontstaat. Charlotte Caspers zegt:

Ik had altijd het idee dat steen iets onbeweeglijks was. lets wat vast staat, verankerd in de aarde, maar vast ook in
de tijd, maar het blijkt een eigen cyclus te hebben.’

Het gaf me een belangrijk inzicht dat m’n zorgen in een nieuw perspectief zette: je moet het tijdelijke serieus nemen,
maar het niet als absoluut zien. Zelfs het versteende zal eens weer van gedaante veranderen. Wanneer er, net als in
de aflevering, warmte bijkomt, verandert - hoe wonderlijk - de vaste vorm van kleur en zelfs van structuur. Met
warmte erbij komt er beweging in dat wat versteend leek.”

Toelichting bij de keuze:

In deze afbeelding zien we smeltend ijs in de ochtendzon, rotsen, steentjes, zand in een sterk perspectief beeld....
Het duurt vele jaren voordat de grote blokken onder invioed van zon, ijs en regen zijn verweerd tot kleine steentjes en
zand. Maar wetend dat zelfs dat veranderlijk is, kan een gevoel van ruimte geven, zodat ook mijn soms verharde ziel
weer kan verzachten of mijn ‘bevroren’ hart doen smelten. Dat zou de liefde doen.

Lieve groet, namens de beeldengroep,
Arno Been, Winterswijk

Afbeelding via Microsoft CoPilot gegenereerd
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