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Geliefd mens, 

Wanneer we stilstaan bij het leven van kinderen, waar ook ter wereld, zien we veel tegenstellingen. 
Aan de ene kant is er pijn en gemis: kinderen die angst en wanhoop ervaren in oorlogsgebieden, die 
honger lijden, geen veilige plek hebben om te slapen of moeten opgroeien zonder onderwijs en 
liefdevolle zorg. Dat raakt ons diep. En aan de andere kant laten kinderen telkens opnieuw zien hoe 
veerkrachtig ze zijn: ze blijven spelen, lachen en hoop uitstralen, zelfs in moeilijke omstandigheden. 
Wie met een liefdevolle blik naar kinderen kijkt, kan niet onbewogen blijven.

Op 20 november vieren we de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een dag waarop we 
stilstaan bij dit Verdrag dat in 1989 door de Verenigde Naties werd aangenomen. Het bepaalt dat 
ieder kind - waar ook ter wereld - recht heeft op zorg, onderwijs, bescherming, vrijheid en liefde. 
Rechten die zó vanzelfsprekend lijken, maar dat helaas nog lang niet overal zijn.

Wij geloven dat elk mens van waarde is - en dus ook elk kind. Vanuit dat ideaal spreken we de wens 
uit dat ieder kind mag opgroeien in liefde en veiligheid. Bij de doop spreken we als gemeenschap de 
belofte uit dat we een omgeving willen creëren waarin een kind zich geaccepteerd weet, waar het 
fouten mag maken zonder angst voor gevolgen, waar het zich beschermd én gehoord voelt. Een 
omgeving waarin een kind tot bloei kan komen. Die belofte reikt voor ons verder dan onze eigen 
omgeving. Ze strekt zich uit tot kinderen overal ter wereld - omdat ieder kind ertoe doet. 

Daarom werken we samen met de stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK). Deze stichting zet
zich wereldwijd in voor kwetsbare kinderen - zonder onderscheid te maken over afkomst, religie of 
levensovertuiging - met projecten die bijdragen aan voeding, onderwijs, medische zorg, veiligheid én 
spel. Want ieder kind heeft recht op méér dan alleen overleven; het heeft recht op ontwikkelen, op 
spelen, op dromen.

	 	 Een kind vraagt om bescherming in een wereld vol gedruis,
		  een plekje om te spelen en een warm en veilig thuis.
		  Want groeit het op met liefde en met vrede in z’n hart,
		  dan is er pas een toekomst voor elk kind, wit of zwart.1

‘Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed’



Je hoeft geen grootse gebaren te bedenken om verschil te kunnen maken voor kinderen wereldwijd. 
Juist in het kleine begint echte betrokkenheid: een open gesprek met je (klein)kind over wat eerlijk is, 
een bijdrage aan een lokaal project, meedoen aan een actie of simpelweg bewust stilstaan bij wat er 
in de wereld speelt. Tijdens zulke alledaagse momenten kan compassie groeien. En samen kunnen 
we meer bereiken dan alleen.

De weg naar een menswaardige wereld begint klein: met medeleven, met vertrouwen, en met de wil 
om - zelfs wanneer we ons machteloos voelen - tóch iets te betekenen. Dat vraagt om evenwicht: 
tussen meeleven en handelen, tussen kwetsbaarheid en hoop. Het begint met de moed om niet weg 
te kijken. Om geraakt te worden - én in beweging te komen. Niet groots of dwingend, maar moedig, 
vastberaden, liefdevol en in verbondenheid met de ander.

Als we kinderen benaderen als mensen vol mogelijkheden, kunnen we samen een toekomst creëren 
waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om hen. Het gaat ook om 
onszelf. Hun welzijn is niet alleen hún zaak, het is ónze opdracht. Hun toekomst is onze 
verantwoordelijkheid.

Laten we samen de moed hebben om op weg te gaan. Niet als redder van de wereld, maar als 
bondgenoot in het streven naar het goede. Want zoals Herman van Veen het ooit zei: ‘Gaat het de 
kinderen goed, dan gaat het de wereld goed.’2

Met een hartelijke groet,

Ellen La Brijn, in samenwerking met Jan Pieter Bijkerk en Marijke Berk 

1	Vrij naar kinderkoorlied nr. 26: Een toekomst voor elk kind
2 Motto van de Herman van Veen Foundationx


