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Geliefd mens,
 
Zou een zachte vraag de mogelijkheid op een zachter antwoord vergroten? Ik denk het wel,  
omdat het omgekeerde - als je zacht vervangt door hard, stoer of streng - vaak ook waar is.
Welke zachte vragen zouden nu relevant zijn op de plek waar jij bent? En welke zachte vraag 
hoop je zelf te krijgen? 

Een paar weken geleden hoorde ik iemand op de radio vragen: kun jij me uitleggen wat genade is? 
Er sprak nieuwsgierigheid uit haar vraag. Ze zei dat ze eigenlijk niet goed wist wat het was, maar 
dat ze het zo’n mooi woord vond. Het bleef me bij omdat ervaringen waar geen taal meer voor is, 
naar de achtergrond en misschien zelfs wel helemaal zouden kunnen verdwijnen. Voor mij is  
genade een belangrijk begrip omdat het sterk verbonden is met mijn apostolisch-zijn en mijn  
religieus gevoel. De waarde en de betekenis ervan koester ik en ik hoop dat we het zowel in de 
samenleving als in ons genootschap behouden en blijven gebruiken. Daarom schrijf ik er in deze  
brief graag over.

Genade is het gevoel dat iets goeds jou toevalt. 
Het is niet jouw verdienste. Je hebt er niet hard voor gewerkt of je best voor gedaan. En zelfs 
als je er wel heel hard voor hebt gewerkt, ervaar je dat het een wonder, geluk of iets bijzonders  
is, dat dit jou overkomt.

Genade is de ervaring dat je een gezegend mens bent. 
Dat gevoel stroomt door je heen, waardoor je in dat moment kunt loslaten dat je misschien  
tekort bent geschoten, dat er dingen zijn waarvoor je je schaamt of dat je soms denkt dat je  
niet goed genoeg bent.

Het is genade als je je gedragen en geborgen weet. 
Er is van alles gaande. Je maakt je misschien grote zorgen of hebt verdriet. En toch belemmert  
dat je niet om erop te vertrouwen dat het goed komt. 

Het is genade als je de uitnodiging van het leven om te zijn wie je bent, van harte kunt omarmen. 

Je bent een begenadigd mens als je deze bril steeds weer kunt vinden, de glazen ervan kunt 
oppoetsen en hem op kunt zetten.

Genade



Woorden zullen nooit precies kunnen zeggen hoe je je door een gevoel van genade opgetild, 
aangeraakt of beschermd kunt voelen. Onze gedachten daarover beitelen we ook niet in steen,  
omdat we niet geloven dat het daar beter van wordt. In het steeds weer op de hand nemen van  
dit mooie begrip zit waarde en schoonheid.

Er is een stroom, zo helder,
een stroom die je draagt,
een stroom die je heelt,

die je wortels raakt.
Een stroom die je verder brengt,

zelfs dan je droomt,
een stroom zonder einde

die alles doorstroomt.
Een stroom die je oppakt,

hoe vaak je ook viel,
een stroom vanuit

de meren van je ziel.1

Met mijn hartelijke groet, graag uw zuster
Nanda Ziere

  We eren hen die ons zijn voorgegaan en troosten hen die dat nodig hebben

1	Marcel Heerink, Er is een stroom, gemengdkoorliederen nr.10


