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Citaat: “Het zijn ook de wortels van ons geloof die me sterk raken wanneer ik de liederen lees. In een wereld waarin
verdeeldheid en hardheid vaak de boventoon voeren, hoor ik het mannenkoor bidden om het warme hart waaruit de
priester spreekt... Of ik hoor ons hoopvolle mens- en wereldbeeld terug: dat ik 't licht der wereld kan zijn en dat we,
dwars door alles heen, blijven geloven dat liefde zal winnen. En als ik het even kwijt ben, dat ik het vertrouwen mag
hebben om het weer te vinden: 'k Voel Gods kracht diep in mij. Ik ben dankbaar dat ik in mijn zoektocht naar zin en
betekenis door zulke hoopvolle inzichten word gevoed.”

Toelichting bij de keuze:

In deze afbeelding zien we verschillende aspecten samenkomen. De muziekbladen op de achtergrond; het
instrument, een cello; de artiest, zijn ogen gesloten, geconcentreerd, de emotie zichtbaar op zijn gezicht,
doorvoelend de muziek, want “hoe mooi de teksten en muziek ook zijn, ze zoeken immer een gezicht in ons
mensen”.

Lieve groet, namens de beeldengroep,
Arno Been, Winterswijk

Afbeelding van Ri Butov via Pixabay (https://pixabay.com/nl/photos/muziek-cello-artiest-uitvoering-5021889/)
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