
  

Bijna Kerst 

Beeld bij de weekbrief jaargang 2025, nr. 36 

  
  

 Toelichting bij de beeldkeuze:  

  

  
 

Citaat: 

“In deze donkere dagen kan ik wel wat extra licht gebruiken. Met een kerstboom in huis maak ik het gezellig. Maar dit jaar wil 

ik het licht niet alleen zien: ik wil het lichtdrager en -brenger zijn actief voeden”  

 

´Ik gun u en jou - in alles wat het leven biedt en wat het van je vraagt - momenten van rust. Momenten waarin je het licht 

voedt, waarin hoop kan oplichten en waarin je de zachte moed vindt opnieuw te beginnen. Hoe mooi zou het zijn als dat 

vertrouwen u en mij zou vinden en we ons uitgenodigd voelen om de wereld te geven wie we ten diepste willen zijn. Opdat vrede op 

aarde, in de mensen een welbehagen, niet alleen een bede is, maar we er samen voluit van zijn.”  

 

Toelichting: 

Er is geprobeerd een beeld te vinden dat de persoonlijke beleving uitdrukt met een referentie naar kerst omdat deze weekbrief juist 

oproept tot rust zoeken, overdenking en kwetsbaarheid.  

    

Met lieve groet,  

Namens de beeldengroep,  

Narda van der Veen  
  
Wilt u reageren, mail dan naar: beeldengroep@apgen.nl    
 

 

Beeld: Photo by Erik Mclean on Unsplash   

 

https://unsplash.com/@introspectivedsgn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/woman-hiding-behind-pine-tree-leaves-ewskrLRZAi4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


  

Nearly Christmas 

Image weekly letter 2025, nr. 36 

 

Explanation:  

  

  
 
Quote:    

“In these dark days (in the Netherlands), I could well use some extra light. Having a Christmas tree 

at home makes it cosy. But this year, I do not just want to see the light: I want to actively nourish 

being a carrier and bringer of light.” 

 

“I wish for you, young and old,— in everything life offers and in everything it asks of you —moments 

of peace. Moments in which you nourish the light, in which hope can shine, and in which you find 

the gentle courage to begin again. How wonderful it would be if that trust could find you and me, and 

we feel invited to give the world the person who we truly want to be. So that peace on earth, and 

goodwill toward people, is not just a prayer, but something that we are fully committed to together.” 

 

Explanation: 

An attempt was made to find an image that expresses the personal experience with a reference to Christmas, because this weekly 

letter calls for seeking peace, reflection, and vulnerability. 

 

Warm greetings on behalf of the image group,  

Narda van der Veen  

  
If you would like to respond, please email: beeldengroep@apgen.nl 
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