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Eén van 120 miljard

Geliefd mens,

Van de ongeveer 120 miljard mensen die ooit zijn geboren, ben jij er één. Het is bijzonder dat iets
wat ons allemaal is overkomen, zo uniek en kwetsbaar is. Totaal afhankelijk van liefde en aandacht
die er hopelijk waren. In het kerstverhaal - zoals het is verteld in het declamaratorium van 1952 -
staat: De herders legden hun herdersstaf naast zich, knielden neer en bogen het hoofd voor het
kindje dat in de houten kribbe lag. Toen vertelden de herders met zachte stem aan Maria en Jozef
de boodschap die zij die nacht hadden ontvangen omtrent de geboorte van het kind, een geboorte
die blijdschap was voor alle mensen. En naast de kribbe lag Maria, zo stil en zo peinzend. Ze
overdacht wat haar door de herders over dit kind was gezegd. Begreep ze dit alles? Maria kon zich
slechts verwonderen in dankbaarheid en eerbied.

Het weerloze kindje in de kribbe kan ons in verbinding brengen met onze eigen geboorte en onze
gezamenlijke oorsprong. Hoe is dit wonder te doorgronden? Het wonder dat we er zijn en dat we
van betekenis kunnen zijn. Hoe vaak heb je dat al niet gehoord...?

Het kerstverhaal geeft ons de kans om stil te staan bij wie we zijn geworden, bij wat we ontvangen
hebben en bij wat wij de wereld kunnen schenken. Misschien is dat het haalbare en hoopvolle
perspectief dat we zoeken in deze tijd. Het verhaal laat zien dat het niet afhankelijk is van grote
gebaren of perfecte omstandigheden. Het zegt ons ook: geef de wereld wie je bent. In alle eenvoud.
Toe maar.

Sterren en wijzen

mensen gevraagd

die het kind willen zoeken

geviucht of vermist
of gewikkeld in doeken

mensen gevraagd

die als herders en wijzen

naar engelen luisteren

mensen gevraagd

die nekken uitsteken
met oude systemen

en macht durven breken

mensen gevraagd
die steeds willen delen
hun droom dat de wereld

en op sterren gaan reizen ooit eens zal helen
mensen gevraagd mensen gevraagd
die het licht laten schijnen die met dat verhaal
die hun vuur van verlangen trouw willen blijven
nooit laten verdwijnen aan hun ideaal’

Met onze hartelijke groet, u fijne kerstdagen wensend,
broeder Marten van der Wal en zuster Nanda Ziere

' Gedicht: Evelijne Swinkels-Braaksma, kerstwijding 2020, www.apgen.nl/toeleven-naar-kerst/sterren-en-wijzen/



