
 

 

                            Een heilig moment 
                          Afbeelding bij de weekbrief nr. 38  2025                        

           
          Citaat: “In de dagen rondom de jaarwisseling ontstaat bij mij vaak de behoefte even uit mijn gewone ritme  
          te stappen. Ik zoek dan een moment waarop ik het alledaagse tijdelijk kan onderbreken, zodat er ruimte  
          komt om mijn leven als het ware op te tillen. Ik probeer mijn agenda leeg te maken, momenten van rust te  
          creëren en tijdens het wandelen met de hond overdenk ik de dagen van het voorbije jaar.  
          Zo’n overgangsmoment past bij mijn verlangen om opnieuw te voelen dat mijn eigen leven verbonden is met een   

 groter verhaal dat niet ophoudt bij de grenzen van één jaar.” 
 
          Met een groet namens de beeldengroep,  Frank Huisman 
 

Reacties of vragen? Mail naar beeldengroep@apgen.nl 
 
 
Beeld:  https://pixabay.com/nl/photos/pad-mens-hond-boom-mist-wandelen-
1876265/ 
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