
 

Geliefd mens, 
 
In de dagen rondom de jaarwisseling ontstaat bij mij vaak de behoefte even uit mijn gewone ritme te 
stappen. Ik zoek dan een moment waarop ik het alledaagse tijdelijk kan onderbreken, zodat er 
ruimte komt om mijn leven als het ware op te tillen. Ik probeer mijn agenda leeg te maken, 
momenten van rust te creëren en tijdens het wandelen met de hond overdenk ik de dagen van het 
voorbije jaar. Zo’n overgangsmoment past bij mijn verlangen om opnieuw te voelen dat mijn eigen 
leven verbonden is met een groter verhaal dat niet ophoudt bij de grenzen van één jaar. 
 
De laatste eredienst van 2025 kan ook zo’n heilig moment zijn. Een moment waarin het ‘ik’, de 
‘ander’ en ‘het leven’ als het ware naast elkaar plaatsnemen en er met een beetje 
verbeeldingskracht een zielsgesprek tussen deze drie kan ontstaan. Stel je eens voor dat ‘jij’, 
‘iemand anders’ en ‘het leven’ samen het afgelopen jaar doornemen en elkaar deze vragen stellen: 
wat gaven we elkaar dit jaar? Waar nodigden we elkaar toe uit? Waar vonden we moed of 
zachtheid? Wat vraagt aandacht? Wat mag worden losgelaten en wat kan mee het nieuwe jaar in? 
 
Misschien lukt het om in dat gesprek ons oordeel uit te stellen, onze kritische stem even stil te laten 
zijn. Dat wordt ons tegenwoordig niet vaak meer voorgedaan en toch is het van wezenlijk belang. 
Het maakt ruimte om dankbaar te zijn voor wat vorm kreeg, open te blijven staan voor wat nog 
aandacht vraagt en mild te zijn wanneer verlies, pijn of gemis een plaats in het leven vragen. Het 
maakt ruimte voor de Liefde.  
 
Ook vandaag creëren we een gewijd moment waarin de namen worden genoemd van degenen die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Door het noemen van hun namen eren we hun leven, danken 
we voor wat zij aan ons en het leven hebben nagelaten. Ook door het noemen van al die namen 
van mensen van goede wil, op zoveel verschillende plaatsen, wordt voelbaar dat elk leven 
verbonden is én blijft met de eeuwigheid. Dat is ons vaste geloof. Nu, en in alle dagen die komen.  
 

Weet, uw leven was tot zegen. 

Door uw voorgaan aangespoord 
nemen wij de fakkel over, 

gaan we vol vertrouwen voort.1 

 
Met mijn hartelijke groet, ook namens zuster Nanda Ziere, 
graag uw broeder Marten van der Wal 

Een heilig moment 
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Harderwijk, 8 december 2025 

  
 

1 ‘Saluut aan de vredewerkers’, mannenkoorlied nr. 12 
 
 
 

        
       

          
      


